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ESER HAKKINDA 


Hamd âlemlerin Rabbine, salât-ü selâm Rasül-i Ekrem'e, âl ve ashabına olsun. 


Yüzyılımızın büyük mücahid âlimlerinden olan Şehid Şeyh Ebü Yahya el-Libi'nin eserlerini Türkçe'de yayınlamaktan ötürü Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu büyük insan ilmi hayatından mücâhidliğe, esaret hayatından komutanlığa hayatının her safhasını dolu dolu geçirmiş, geriye de yazdığı eserleri ve güçlü hitabetiyle insana huzur veren konuşma ve derslerini bırakarak Allah (subhanehu ve teâlâ)'nın yanına şehid olarak gitmiştir. Allah'tan onun makamını yüksek eylemesini, güzide mirasını Türkiye toplumuna sunmakla bahtiyar kıldığı bizler için de katında onu hakkımızda şefaatçi kıl- 


masını niyaz ederiz. 


Elinizdeki eser Müellif (rahimehullah)'ın diğer eserleri gibi akıcı ve edebi bir dille yazılmış, günümüzde insanların zihinlerini meşgul eden şüpheleri izâle etmeye matuf olarak neşredilmiştir. 


Eser hicri Cemâziyelâhir 1431 tarihinde el-Fecr Medya Merkezi tarafından yayınlanmış ve internet üzerinde Avrupa dillerine de tercüme edilmiştir. Türkçe çeviride Arapça aslı esas alınmıştır. 


Küresel Kitap olarak şehid müellifimizin diğer eserlerini de tercüme ederek yayınlamaktan ötürü kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 


KÜRESEL KİTAP 


Ml dil ça 


Hamd Allah'a mahsustur. Rasülullah'a, ailesine, sahabelerine ve Onu veli edinenlere salât ve selâm olsun. 


Allah (azze ve celle) mü'min kullarına cihad ibadetini farz kılmış ve onlara, bunun onların hoşlarına gitmeyeceğini haber vermiştir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı).”! Meşakkat, zorluk, malların infak edilmesi ve eksilmesi, ölümlerin çoğalması, yaralara ve acılara tahammül, aileden ve yurttan ayrılma, kalplerin sarsılması, bunların hepsi de bu ibadetten ayrılmayan şeylerdir hatta bu ibadetin bir parçasıdırlar. 
Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” Yine Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “Bu, gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık” (çekmeleri), kâfirleri 'kin ve öfkeyle ayaklandıracak” bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında, mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların ecrini zayi etmez.” 


Bu ve başka nedenlerden ötürü cihad, selamet istemeye meyilli, rahatlığa düşkün, lüks talebinde olan, tehlikelerden uzak ve ebediliğe mail olarak yaratılan nefisler tarafından hoş karşılanmamaktadır. Cihadın gerekleriyle nefsin istekleri genellikle iki zıt kutup şekildedirler. Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın denildiği zaman, yerliniz)de ağırlaşıp kaldınız? Ahiretten (cayıp) dünya hayatına mı 


razı oldunuz?” 


1. Bakara, 216 
2. Bakara, 155 
3. Tevbe, 120 
4. Tevbe, 38 


Yine Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Rasülü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.” Yine şöyle buyurur: “Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâtı verin" denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi- hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?” dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar’ bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.”? 

Cihad, adanmayı, yükünü taşımayı, meşakkatlerine tahammülü, edasında sabra ihtiyaç duymakta, nefis ise bunları kabul etmeyip süslerini arayarak, metalarına kapılarak ve güzelliklerine razı olarak yerin en aşağısına düşmektedir. Savaşta, önünde ölüm ve korkular bulunmaktadır, dünyada ise ardında evlatlar ve mallar bırakmıştır; ya ona gidecek ya da bunlara bağlanacaktır! Gitmiş olduğu şey her ne kadar üzerinde bulunduğu durumdan daha hayırlı olsa da ancak nefis peşin olanın sevgisine tutkuludur, her şeyi peşin ister ve ertelenmiş olanı kabul etmez. 


1. Tevbe, 24 
2. Nisa, 77 
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YA CİHAD YA DA ZİLLET, 
SEÇİMİNİ YAP! 


Buradan hareketle Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in “Îne ile alışverişte bulunur, ineklerin kuyruklarına tutunur, ziraata razı olur ve cihadı terk ederseniz, Allah size, dininize geri dönmedikçe üzerinizden kaldırmayacağı bir zillet musallat eder.”' buyruğunun sırrını anlamaktayız. 
Hadisten, cihadın daima birinci sıradaki öncelik olması gerektiği, hiç kimsenin 'dünya işlerinden birisiyle meşgul olduğu” gerekçesiyle onu terk etmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Eğer cihad ibadeti ziraat ve ticaretle birlikte yürütülebilirse yürütülür, aksi halde yaşamın bekasının, dinin muhafazasının ve İslam topraklarının korunmasının onunla gerçekleştiği cihad ibadetiyle iştigal her şeyden öncelikli olmalıdır. İmam İbn Receb el-Hanbeli (rahimehullah) şöyle der: “Bundan ötürü sahabeler (radıyallâhu anhum) ziraat için haraç topraklarına girmeyi mekruh görmüşlerdir. Çünkü bunlar onları cihaddan alıkoymaktaydı”? 

Şehid imam İbn Nahhas (rahimehullah) geçen hadisle ilgili olarak şunları söyler: “Hadisin anlamı şöyledir: İnsanlar cihadı terk edip ekine vb. işlere yöneldiklerinde, herhangi bir hazırlıkları ve onları karşılamaya güçleri olmadığından ve yine sahip oldukları sebeplere razı olmalarından dolayı düşmanları onlara musallat olur, onlara zillet ve alçaklığı tattırırlar. Üzerlerine vacip olan kâfirlere karşı cihad, onlara karşı sert olma, dinin ikamesi, İslam'ın ve İslam ehlinin desteklenmesi, Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi, küfrün ve küfür ehlinin zelil edilmesi olan görevlerine geri dönene kadar bundan kurtulamazlar. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in “dininize dönene kadar” buyruğu, cihadı terk etmenin, ondan yüz çevirmenin ve dünyaya 


1. Ebu Davud rivayet etmiştir. 
2. ELHükmü'(-Cediretu bi'l-İzaati: s. 14 


e. EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


razı olmanın, dinden çıkma ve ayrılma olduğuna delalet etmektedir 


ki apaçık bir günah olarak bu yeterlidir.” 

-Allah-u Teâlâ en doğrusunu bilir- dinden çıkmaktan kasıt olunan, bazılarının zannettikleri gibi İslam milletinden ayrılma değildir. İlim ehlinden hiç kimsenin 'kasten cihadı terk edip dünyaya yönelen bir kimsenin bundan dolayı kâfir olacağını” söyleyeceğini zannetmiyorum. Ancak —Allah en doğrusunu bilir- kasıt olunan genel anlam, cihad ibadetini terk edip dünya işleriyle meşgul olmanın, kâfir düşmanın musallat olmasına, Müslümanların yurtlarını elleri- ne geçirmelerine, hakka ve hak ehline karşı içlerinde sakladıkları haset, nefret ve düşmanlıkla dine ve şeriata savaş açmalarının yanında kendi hükümlerini onlar üzerinde uygulamalarına neden olacağıdır. 
İşte bu, fesadın çoğalmasına, küfrün yayılmasına, dinin zayıflayıp insanların arasından ve kalplerinden çekilmesine sebebiyet verecektir. Hakikatten ve dinden haberi olmayan nesillerin süresinin uzamasıyla dalâlet ve küfür nesli yetişecektir, bundan Allah'a sığınırız. Bunun en büyük delili, bugün tamamıyla unutulmuş olan Endülüs'te olanlardır. Bu, kâfirlerin def edilmelerinin ve Müslümanların ülkelerinin ve dinlerinin korunmasının sadece Allah yolunda cihad ile tamamlanabileceği anlamına gelmektedir. 


Yine hadis, davetçilerin çabalarının, 'cihad ibadetine geri dönmeye, insanları buna teşvike ve bunun işleri doğru konumuna döndürecek olan şer'i kapı olduğuna, dinin bununla aziz olup küfrün bununla zelil olacağına, İslam'ın bununla yayılıp şirkin bununla söneceğine çağırmaları gerektiğini ifade etmektedir. İleride imam Ebü Abdullah el-Halimi'nin bu anlamı tekit eden açıklamaları gelecektir. Buradan hareketle bazı âlimler cihadı dinin rükünlerinden birisi olarak saymışlardır ki cihad böyle olmaya layıktır. İmam İbn Kasım El-Hanbeli (rahimehullah)'ın Er-Ravda haşiyesinde söyledikleri gibi: “Bazıları cihadı İslam dininin altıncı rüknü olarak saymışlar ve bundan dolayı onu İslam'ın beş rüknünden sonra zikretmişlerdir.” 


1. Meşari'l-Eşvak: s. 106 
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ONLARIN YOLLARINA UY 


Sahabeler hakkında cereyan eden şu olay da bu anlamı desteklemektedir: Sahabelerin cihadla meşgul olup kendilerini cihadı eda etmeye adamaları, daha önce uğraştıkları birçok dünya işlerini yitirmelerine neden olmuştur. Dinin otorite olması, direğinin sağlamlaşması, yüklerinin hafifleyip askerlerinin çoğalması, nurunun yayılıp gönüllü olarak ya da istemeyerek birçok insan topluluklarının İslam'a girmesinden sonra bazı sahabeler aralarında gizlice "işlerini düzeltmeye ve mallarıyla ilgilenmeye zaman ayırmaları gerektiğin- der bahsettiler. Bununla birlikte onlardan hiçbirisi birbirlerine cihad ibadetini külliyen terk edeceklerinden bahsetmemişlerdir. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ şu buyruğunu indirmiştir: “Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.” 

Ebü Eyyüb el-Ensâri (radıyallâhu anh) şöyle der: “Bu ayet, ensar olarak bizim hakkımızda nâzil olmuştur. Allah-u Teâlâ nebisine yardım edip İslam'ı galip kılınca, bizler “gelin mallarımızı düzeltip işlerimizi yoluna koyalım” dedik. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ “Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.” buyruğunu indirdi. Kendi ellerimizle tehlikeye atılma, mallarımızı düzeltip, işlerimizi yoluna koyarak cihadı terk etmemizdir.? 


1. Bakara: 195 


2. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Hibban rivayet etmiştir. İbn Hibban hadise şu başlığı koymuştur: “Cihada kol sıvayanlar yeterli olsa da kişinin Allah yolunda cihada kol sıvamayı terk edip arazisini imar etmeye ve işlerini düzenlemeye bağlanmasıyla ilgili haberler” Peki, cihada kollarını sıvayanlar yeterli olmadığında durum nasıl olur? 


* EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


CİHAD KARŞISINDA, 
NE BİR SIĞINAK, NE BİR BARINAK 
NEDE BİR ÇIKIŞ YOLU YOKTUR! 


Cihad ibadeti, tüm bu meşakkatleri içerip yerine getirilmesi nefse karşı ısrarlı bir mücadeleyi gerektirdiğinden, yine bu ibadette birçok türden tehlikeler ve risklerden oluşması nedeniyle Kur'ân-ı Kerim'de bulunan birçok ayetin, bundan geri kalmanın gerekçelerini çürütmesine ve bu ibadeti yerine getirmekten kurtulmak isteyen birçoklarının tutundukları şüpheleri boşa çıkarmasına, bunları birer birer apaçık delillerle, sağlam hüccetlerle ve önlerini tıkayıcı raporlarla açığa çıkarıcı şekilde gelmesine şaşırılmamalıdır. Böylece bunlarla, serkeşçe bu naslardan yüz çevirmek için bir sığınak ya da bir barınak veya bir çıkış yolu arayan çarpıtıcıların yolları kapatılmış olmaktadır. 


Garip olan, eski ve yeniler arasında cihad ibadetini yerine getirmekten kaçanların açık bir şekilde, 'onları buna sevk eden şeyin korkaklık, ölüm korkusu, tehlikelerden çekinme, dünyaya olan hırs ya da evlat, aile ve vatandan ayrı düşmenin zorluğu” olduğunu belirtmemeleridir. Genellikle bu hastalıklı gerekçelere giydirilen, nasihat elbisesi, sorumluluğu düşürücü bir acizlik (güç yetirememe), mücahidlerin canlarına olan istek veya işlerin kötü bir şekilde sonlanması vb. kılıflardır. Bunun nedeni, korkaklığın bir kişinin nitelenebileceği en kötü niteliklerden olması ve yapı itibariyle tabiatların bundan nefret etmesidir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) korkaklıktan Allah'a sığınırdı. 


Birçok kez nefsi kişiyi aldatır da kendisinde cesaret, atılganlık ve cüret olduğunu zanneder, ölümü gözleriyle görüp sebepleriyle karşılaştığında ve ölüm korkusunu hissettiğinde ise, onu yüzüstü bırakır ve kalbi kuşun kanatlarındaymış gibi olur. 
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Bu, âlimlerin zikretmiş olduğu, “Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyi yasaklamasının nedenlerinden birisidir. Çünkü duyulan haber, gözle görme gibi değildir. Bazen nefis, daha önce gizlediklerini bu yerlerde açığa çıkarabilir. Çünkü bu türden yerlerde yapmacılığın ve gösterişin yeri yoktur; ya sabır ve tahammül ya da firar ve dönüp kaçma. İmam İbn Dakik el-İd'in dediği gibi: “Ölümle karşılaşma birçok yönden nefislere en meşakkatli ve en zor şey geldiği için ve nefis için tahmin edilen durumlar gerçekleşenler gibi olmadığından; olayların gerçekleşmesinin, düşüncede düşmanla karşılaşmayı istemeyle aynı olmayacağından korkulur” 


İşaret edilen bu anlam Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğuyla da örtüşmektedir: “Andolsun, siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz.”! İbn Ebi Hatem'in rivayetinde şunlar geçmektedir: “Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in ashabından bazı adamlar şöyle diyorlardı: “Keşke bizde Bedir ashabının öldürüldüğü gibi öldürülsek ve şehid olsak. Keşke bize de Bedir günü gibi bir gün gelse de müşriklerle savaşsak, hayırlı bir imtihan versek, şehadeti, cenneti, hayatı ve rızkı arasak!” Bunun üzerine Allah-u Teâlâ onlara Uhud'u gösterdi ve onlar arasında Allah'ın diledikleri dışında hiç kimse sebat edemedi.” 


1. Ali-İmran: 143 


e. EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


KORKAKLIK KORKAKLIKTIR, 
ONU AKIL SAYSANDA! 


Bunun böyle olmasının nedeni, çatışma sahalarının bu kötü sıfatın (korkaklığın) ortaya çıktığı ve alametlerinin simalarda belirdiği yerler olmasıdır. Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün.” Yine şu buyruğu: “İçinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık olanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını gördün.” Bu durum kişinin kendisini savunacağı, sağdan soldan gelen karalama ve paylama oklarından korunacağı bir kalkan oluşturmasını gerektirdi. Bu kalkan, kılıflı hikmet, yapmacık akıllılık, üstü örtülü ölçülülük, gösteriş için 


olan metanet ve zorlama ile olan dingin düşünmedir. 


Korkaklar korkaklığın akıl olduğunu düşünürler... 


Bu, çirkin tabiatların bir aldatmacasıdır. 


Özellikle cihad olaylarından bazıları onların daha önce söylediklerine (öğütlerine) uygun düştüğünde, işte o zaman sevincin belirginleştiğini ve tam bir deneyim sahibi olmalarındaki keskin basiretleri ve işlerin sonunu görebilmelerindeki mutluluğu görebilirsin. Bundan sonra diller şunları söylemeye başlar: “Eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi.”* Ya da: “Onlarla birlikte olmadığım için AL lah bana nimette bulundu.”* Ya da: “Eğer bizim yanımızda olsalardı, 


ölmezler ve öldürülmezlerdi!” 


1. Ahzab: 19 

2. Muhammed: 20 
3. Ali-İmran: 168 
4. Nisa: 72 

5. Ali-İmran: 156 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ e 


Allah (azze ve celle) mü'min kullarını türlü imtihanlarla sınamakta ve böylece bu imtihanlar olmadan onlardan sadır olamayacak olan ibadetleri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin hudü, tezellül, yakarış, tevazu, fakirlik, ısrarla dua, yakarış, sabır, kendi güç ve kuvvetinden Allah'a sığınma vb. ibadet türleri gibi. Aynı şekilde gene bu imtihanlar nifak ehlinin ve kalplerinde hastalık bulunanların perdelerinin yırtılmasına neden olmaktadır. 


Müslümanların onların hallerini öğrenmeleri ve gizli durumlarından haberdar olmaları, bu türden imtihanların başa gelmesi dışında neredeyse mümkün değildir. İstese de istemese de diller kalplerde gizlenenleri söyler ve kulaklar nefsin derinliklerinde gizlenen -sadece gayplerden haberdar olanın bildiği- öldürücü alçakça kelimeleri duyar, böylece gizli sırlar açığa çıkar ya da kalbinde imanın kökleştiği kimselere layık olmayan tuhaf fiiller ve uygulamalar gözükür. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: " Allah ve Rasülü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.” Yine şöyle buyurur: “Bu işten bize bir şey olsaydı, biz burada öldürülmezdik” diyorlar.” Yine şöyle buyurur: “İman edenler: "Olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlikte olduklarına ilişkin Allaha yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün yapıp-ettikleri boşa çıkmıştır, böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır." 


derler.” 


1. Ahzab: 12 
2. Ali-İmran: 154 
3. Maide: 53 
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KUŞKUSUZ ALLAH İMAN 
EDENLERİN SAVUNUCUSUDUR 


Buradan hareketle şunu belirtebiliriz ki, kuşkusuz Allah (azze ve celle) cihadı ve mücahidleri savunmayı, oturanların, cihaddan geri kalanların, ağırlaştıranların, engelleyenlerin, bu ibadeti yerine getirmemek için türlü deliller getirenlerin tutundukları dayanaklarını reddetmeyi bizzat kendisi üstlenmiştir. Allah-u Teâlâ bu eylemi yerine getirenleri yerenlere, onları, savaşlarını, sabırlarını ve hatta harcamalarını hor görenlere karşı mücahidlerin savunucudur. Bu, cihad ibadetinin şiddetli ve amansız bir savaş olduğunu ve bunun yalnızca savaş sahasında kâfir düşmanlara karşı silahla olan bir savaş türü değil aynı zamanda cihad yolunda şüpheler yayanların, onu engellemek ve men etmek için engeller diken, ondan kurtulmak ve rahatlamak için en basit kuruntulara bile sarılanların yaydığı şüphelere karşı da bir savaştır. Diğer yönden, bu ibadetin alçaltılmasına veya durumunun hafife alınıp şeriattaki konumunun düşürülmesine ve anlamının genişletilmesine neden olacak olan bu şüphelerin tehlikesini kavramamız gerekmektedir. Bu şüpheler giderilmediğinde, cihad ile korunan dinin temellerinin yıkılmasına, insanlar arasında çıkarılan en hayırlı ümmetin zillete düşmesine neden olacaktır ve böylece insanlar kaçmak ve iplerinden kurtulmak istedikleri kör fitneye düşeceklerdir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, âlemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.”' Yine şöyle buyurur: “Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin 


olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır.” 


1. Bakara: 251 
2. Hac: 40 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ e 


İmam İbn Nahhas (rahimehullah) şöyle der: “İmam Ebü Abdullah ELHalimi Şuâbu'l-İman adlı kitabında şunları söyler: “Allah (subhanehu ve teâlâ) şunu açıklamıştır ki, eğer Allah'ın müşrikleri mü'minlerle def etmesi ve mü'minleri onların İslam topraklarından uzaklaştırmaları, onların güçlerini kırmaları ve birliklerini dağıtmaları olmasaydı, yeryüzünde şirk galip gelir ve din kalkardı. Bununla, dinin bekasının ve ehlinin ibadet edebilmesinin nedeninin cihad olduğu sabit olmaktadır. Bu konumda olan bir ibadet, imanın temellerinden birisi olmaya layıktır ve mü'minler bu ibadete son derece düşkün ve hırslı olmalıdırlar.” 

Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azapla azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir.” 

Bu gerekçeler Kur'ân'ın indiği dönemde gerçekleşen olaylarla sınırlı kalmayıp bunların türevleri ve benzerleri devam edeceğinden, bu şerrin yayılıp asırların geçmesi ve savaşların devam etmesiyle insanların yeni türlerini icat edecek olmalarından ötürü, Kur'ân kesin retleri ve tavizsiz hüccetleriyle gelmiştir. Böylece işin ardı kesilmiş, kökü kurutulmuş, bu fikirlere, bunları yayanlara, süslü gösterenlere ve bunlara bağlananlara karşı rezil edici ve hiç durmayan bir savaş açılmıştır. Böylece delil getiren bir kimsenin, oturanın emelleri ve cihaddan geri kalan için bir dayanağı kalmamış olacaktır. Nefis, kerih gördüğü, yapması zor gelen ve isteklerine ters düşen görevleri kendisinden uzaklaştırmak için her vesileye sarılıp bunlardan uzaklaşabilmek için en küçük mazeretleri inceleyecek ve bu sorumlulukların altına girmemek için türlü hileler deneyecektir. Cihad ancak imtihan ve sabır, ayrışma ve elenme yeridir. 


1. Meşariu'l-Eşvak: 80 
2. Tevbe: 39 
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Allah (azze ve celle”'nin şu buyruğunda olduğu gibi: “Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız (açıklayaca- 


ğız). 


„1 


İmam İbn Cerir (rahimehullah) bu ayetle ilgili olarak şunları söyler: “Allah-u Teâlâ Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan iman ehline şöyle diyor: “Ey mü'minler sizi ölümle ve Allah düşmanlarına karşı cihadla sınayacağız. “Sizden mücahid olanlarla...” 
Böylece benim hizbim ve dostlarım, sizden Allah yolunda cihad ehli olanları ve Allah düşmanlarına karşı savaşta sabır ehli olanları bilsinler de bunlar da onlar için açığa çıksın. Bu, sizden dininde basiret sahibi olanlarla dininde şüphe ve şaşkınlık içerisinde olanlar, iman ehli ile nifak ehlinin kim olduğu bilinsin diyedir. Sizin haberlerinizi de sınayacağız ve böylece sizden sadık olanlarla yalancı olanları bileceğiz.” 


Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız ?”” Bunların dışında bu anlamda birçok ayeti kerimeler bulunmaktadır. Allah-u Teâlâ'dan kusurlarımızı örtmesini ve afiyeti diliyoruz. Muvaffak olan, Allah'ın tevfik verdigidir: “Benim başarım ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve O'na 


içten yönelip-dönerim.”* 


1. Muhammed: 31 
2. Ali-İmran: 142 
3. Hud: 88 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ e 


DİKKAT EDİN FİTNEYE DÜŞTÜLER! 


Rabbin için söyle bana! Otuz bin kişiden oluşan bir ordudan tek bir adamın geri kalmasının zararı nedir ki Kur'ân, mağrur ve içi nifak dolu değersiz bir adam ve rezil şüphesine reddiye vermeyi üstlenmiştir? “Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma” der.” 
Bunun üzerine kesin ve bitirici reddiye geliyor: “Haberin olsun, onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkâr edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.”” Oysaki bu şüphesini başkalarını cihaddan vazgeçirmek için getirmediği gibi bu yaygınlaşmaya kabil bir şüphe de değildi. Bu kişi sadece kendisi için onu savaş sorumluluklarından kurtaracak ve yolculuğun sıkıntılarından rahatlatacak bir çıkış yolu aradı ve tutunduğu bu şüphesinden başkasını bulamadı. Bunun üzerine dinini muhafaza etme ve fitneden uzaklaşmayı, ayırıcı olan bu ibadeti eda etmekten kaçmak için yaslanabileceği güvenli bir dayanak olarak edindi. 


Peki, kendisi için bir gerekçe oluşturabilecek ve başkalarını da cihaddan alıkoyacak delilleri inceleyerek sayfaları dolduran hatta kitaplar yazan ve geceleri uyumayan kimsenin durumu nasıl olur? 
Bu çabasıyla delillerini sağlamlaştırması ve süslü sözlerle yayma- ya yeltenmesiyle, hem kendisinin hem de cihaddan uzaklaştırdığı ve şüphesiz cennet yolunu onlardan engellediklerinin günahlarını yüklenmiş olmaktadır! Allah'a yemin olsun ki bu, -eğer tövbe edip geri dönmez ve gafletinden uyanmazsa- kul için büyük bir mahrumiyet ve büyük bir perişanlıktır. Bir iyiliğin karşılığı ondan sonra gelen başka bir iyilik olduğu gibi, bir kötülüğün cezası da ondan sonra gelecek olan başka bir kötülüktür. Buradaki en büyük cezalardan birisi de, kişinin günahını güzel karşılamasıyla onu güzel görmeye başlamasıdır. 


1. Tevbe: 49 
2. Tevbe: 49 


e. EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Kötü olarak işledikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da onu güzel gören mi (Allah katında kabul görecek)?” 


Cihad ibadetini yerine getirmekten geri durup bu durumuna kanaat getiren ve nefsi de bundan hoşnut olan bu kimse, ona bunun üzerinde başka bir kötülük kapsının açılmasıyla cezalandırılmıştır. Bu, üzerinde bulunmuş olduğu durumu gerekçelendirmek, türlü mazeretler getirmek ve bunları yerlerine koymaktır. Bundan daha kötü olanı ise, şeriatın delilleri hakkında zorlamalara giderek ve âlimlerin sözlerinden kesitler alarak delil getirmeye çalışmasıdır. 
Bunda ileri bir düzeye varmasıyla durumundan hoşlanıp memnun kalınca bunun akabinde başka bir kötülük gelmiştir ki bu, başkalarını cihaddan alı koymak, günahına onları da ortak etmek, işlemiş olduğu şeylere onları da davet etmektir. Kim kötü bir işe çığır açarsa, ona hem kendi günahı hem de onu yapanların günahı vardır. Cihada çıkması gerekirken ondan uzaklaştırır ve nefret ettirir olmuştur. Ona teşvik etmesi gerekirken, onu isteyenleri soğutan ve ağırlaştıran birisi olmuştur. Cihad hakkındaki türlü şüpheleri gidermesi gerekirken, bizzat kendisi şüpheler üretmeye başlamış, bunları yaymış, revaçlandırmış ve süslemiştir. “Böylece onun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar.” 

Mücahid imam Şeyhu'l-İslâm'ın şu sözleri ne kadar da güzeldir: “İyiliği emretme ve kötülükten sakındırmada ve Allah yolunda cihadda kişiyi fitnelere arz edecek imtihanlar ve sıkıntılar bulunduğundan, insanlar arasında üzerine vacip olan bu görevleri terk ederek fitnelerden güvende olmak için gerekçeler sunanlar olmuştur. Allah-u Teâlâ'nın münafıklar hakkındaki şu buyruğunda olduğu gibi: “Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma” der.” Bu kişi, kadınların fitnesinden korunmak ve onlarla 


1. Fatır: 8 
2. Nur: 63 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ e 


fitneye düşmemek için savaştan geri kalmayı talep etmiştir. Ve Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir.” Allah-u Teâlâ, onun bizzat vacip olan cihaddan yüz çevirmesinin ve ona sırt çevirmesinin, ona cihadın terkini süslü gösteren zayıf imanının ve hastalıklı kalbinin, içine düşmüş olduğu büyük bir fitne olduğunu söylemektedir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Fitne kalmayıp din Allah'a ait olana kadar onlarla savaşın.” Kim fitne olmaması için Allah'ın emrettiği savaşı terk ederse, kalbine düşen şüphe ve hastalıklarla ve Allah'ın emrettiği cihadı terk etmesiyle fitnenin içine düşmüştür.” 


Öyleyse Tevbe süresinin, rezil eden, iyileştiren, araştıran, kazan, eleştiren, kışkırtan, dağıtan ve bunların dışında münafıkların kalplerinin derinliklerine ulaşmaya ve insanların onların sözlerinde, fiillerinde, aldatmalarında ve hilelerinde müşahhas olarak görebilmelerine yardımcı olan adlarla isimlendirilmesi garip değildir. Onlar ise bunlara teslim olup zor bir savaşta önderliğine tabi olmak yerine, tüm çabalarıyla bu savaştan ve zorluklarına katlanmaktan kurtulmaya çabalamışlardır. “Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. "Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte (savaşa) çıkardık." diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah 


onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor.” 


1. Tevbe: 42 


19 


.* EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


BİR ÇATIŞMA VAR, 
BU ÇATIŞMADA HANGİ 
KONUMDA BULUNDUĞUNA BAK! 


Yaşamış olduğumuz çağımız, Kur'ân'ın münafıklara ve zayıf imanlılara karşı giriştiği ve sahtekârlıklarını gün yüzüne çıkardığı, ehlini rezil ettiği, iddialarını çürüttüğü, azgınlıklarını bastırdığı, deillerini boşa çıkardığı, inatçılıklarının önünü kestiği çatışmalardan kopmamıştır. Hatta bu gün farklı suretlerde yeni şekilleri türemiş, türlü vesilelerle bunlara sevk edilmiş, kıymeti farklı yollarla harcanmış, insanlar arasında yayılmış, neşredilmiş, açıklanmış ve tekrar edilmesiyle nefislerde sabitleşip kalplerde kökleşmiş ve böylece bunlar, -cesurun cesaretinden önce olan- aklın, hikmetin ve keskin görüşün ta kendisi oluvermiştir. Yine bunlar, süslü sözlerle kuşatılmış, şişirme ve abartmalarla üzerleri örtülmüştür. Oysaki Kur'ân, daha öncekilerin bağlandıkları bunların benzerleri olan dayanakları çürütmüştür ve muasırlarınki de bunların benzerinden başkası de- 


ğildir. 


Şüphe aynı şüphedir, onun reklamını yapan yapmış, yayan yaymıştır. Alıkoyma aynı alıkoymadır, onu yapan yapmış ve uygulayan uygulamıştır. Hatta niyeti halis ve içi doğru bile olsa... Çünkü bunların yayılmasının zararı, kaçınılmaz olarak İslâm'a ve Müslümanlara olacaktır. Kalbiyle ıslahı irade edip fiilleriyle ifsatta bulunan niceleri bulunmaktadır. 


Kur'ân ayetleri, şüpheleri çürütücü ve özürler getirenlerin hüccetlerinin önünü kesici sonra da yaymış olduklarının ardındaki hakiki etkenlerin ortaya çıkması ve tam bir şekilde açığa kavuşması için onların kalplerinin derinliklerine ulaşıyordu. Böylece tüm zamanlardaki mü'minlerin, bu türden özür ve gerekçelere şüphe gözüyle bakmaları, aceleyle kabul etmemeleri, süslerinin onları aldatmaması ya da şatafatının onları esir almaması ve hem dinlerine hem de 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ehillerine bir felaketin gelmemesi sağlanmış olmaktadır. Gizli olan bu kalbi etkenlerin, nifak, kalp hastalığı, iman zayıflığı, korkaklık, dünyaya bağlılık, ölüm korkusu, dünyaya olan hırs, makam ya da itibarın gözetilmesi veya bunların dışında kalplerde gizli olup yalnızca her şey hakkında bilgisi olan ve her şeyden haberdar olanın bildiği diğer şeyler olması arasında hiçbir fark yoktur. “Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. 
Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır.” 


Örneğin Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunu bir düşün: “Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır” diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.” Savaş sahasından uzaklaşmak için makbul hüccetlerini nasıl zikrettiklerini ve Kur'ân'ın ansızın onları rezil edişini ve süslü sözlerinin ardındaki gizlenen hastalığı (ki bu kaçmayı istemeleridir) ortaya çıkardığı görülmektedir. Yalnızca bununla kalmayıp onların hallerinin hakikatini ve imanlarındaki tereddüdü de açıklamış ve onların “Eğer onlara (şehrin her) yanından girilseydi sonra da kendilerinden fitne (çıkarmaları) istenmiş olsaydı, hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az (zaman) dışında (kararsız) kalmazlardı.”? 


Bunun benzeri olan, delil getirenlerin, görünürde güzel olan deillerini zikredip sonra onları harekete geçiren ve onları cihad ibadetini eda etmekten sakındıran ve uzak tutan etkenin hakikatini açıklayıcı birçok ayeti kerimeler bulunmaktadır. Allah (azze ve celle)’ nin şu buyruğunda olduğu gibi: “Onlar, sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar,”* Yine şöyle buyurur: “Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir.” Bu mesele sürekli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanı yara- tan, onun nefsine vesvese veren şeyleri bilen ve ona şah damarından 


1. Tevbe: 78 
2. Ahzab: 13 
3. Ahzab: 14 
4. Ali-İmran: 154 
5. Ali-İmran: 167 
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daha yakın olan Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. “Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Yalnızca kendilerini aldatan ve şuurunda olmayan”! kimselerin hallerinden Allah'a sığınırız. 


Mazeretler arayan ve bunun için iğnenin başından daha küçükte olsa inceliklere dalanlarla, cihada hırslı olup onu yitirmemek için ağlayan ve Allah-u Teâlâ'nın onları şu sözleriyle nitelediği kimseler arasındaki farka bak: “Bir de (savaşa katılabilecekleri bir bineğe) bindirmen için sana her gelişlerinde "Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum" dediğin ve infak edecek bir şey bulamayıp hüzünlerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşana boşana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur.”? Bununla birlikte onlar, özürleri sebebiyle savaştan geri kalmalarına rağmen ecirlerinde savaşa çıkanlara ortaktırlar. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şu buyruğunda olduğu gibi: “Medine'de bazı topluluklar bulunmaktadır ki, bir yol kat ettiğinizde, bir harcamada bulunduğunuzda ya da bir vadi aştığınızda, onlarda sizlerle birliktedir.” Sahabeler: “Ey Allah'ın Rasülü, onlar Medine'de oldukları halde mi?” dediler. Rasülullah: “Onlar Medine'de oldukları halde. Onları 


özürleri alıkoymuştur.” buyurdu.’ 


Allah (subhanehu ve teâlâ) iki grubun durumunu açıklamıştır. Cihada istekli olan ve bu ameli yerine getirmek için ciddi olanlarla, cihad sahalarına çıkmamak uğruna kendisi için tutunabileceği herhangi bir şeyi araştıranlardan bahsederken Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “Allaha ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister.”* 


İmam İbn Cerir (rahimehullah) şöyle der: “Bu Allah-u Teâlâ tarafından nebisine münafıkların yapılarıyla ilgili bir açıklamadır: Onların 


1. Bakara: 9 

2. Tevbe: 92 

3. Buhari ve Muslim rivayet etmiştir. 
4. Tevbe: 44-45 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ * 


onunla bilinen alametlerinden birisi de, savaşa çıkıldığında onunla birlikte savaşa çıkmamak için Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem} den izin isteyerek yalan özürlerle Allah yolunda cihaddan geri kalmalarıdır.” 


Bunlarla mücahidler hakkında söylenilen her şeyin, bunu söyleyen şahısların niyetlerinin bozukluğuna delil getirilmesini ve gaybı bilme külfetine girilmesini kast etmemekteyim. Bu ne bizim işimizdir ne biz bunu talep ederiz ne de bizden böyle bir şey talep edilmiştir. Bizim üzerimize düşen, cihaddan geri durmaya çağıran bu şüpheleri ve cihad sahalarına çıkılmasına mani olan bu engelleri, töhmet, şüphe ve sakınma dairesi içerisine koymamız, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde savaşlarda olan ve cihad seyrinden ayrılmayan bu şüphelerin reddinde Kur'ân-ı Kerim'in yoluna tabi olarak bunları zayıflatmak ve geçersiz kılmaktır. Şöyle ki, cihad sorumluluğundan uzak duranların dayandığı bu bağların -hepsi olmasa daçoğunun nedeninin, gizli bir hastalık ve derin bir rahatsızlık olduğu, ne hak için bir nasihat, ne hak ehline olan hırs, ne onlar için en iyi olanın istenilmesi, ne de sonlar hakkındaki tecrübe olmadığı ortaya çıkmıştır. “Eğer savaş olacağını bilseydik size tabi olurduk...” Ne kadar çekici ve bakanları hoşnut eder olsa da, kişi sunulan deliller ve gerekçeler karşısında şaşırıp kalmamalıdır. 
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ERKEKLERİN ELBİSESİNİ GİYİN 
VE SAVAŞ MEYDANLARINA DAL! 


Birçok musibetler barındıran çağımızın musibetlerinden birisi de, cihad ibadetini yerine getirmenin, tehlike ve risklerin arasına dalmanın, elleri ve ayakları kelepçeleyen, türlü bağlarla boğazları sıkan ve kalpleri öldüren vakıaya karşı başkaldırmanın ve resmiyete bağlı kalmamanın, birçoklarının örfünde acelecilik, şaşkınlık, hafiflik ve gençlik alameti olarak görülmesidir. Hatta neredeyse birçok âlimin kalbine şu fikir yerleşir olmuştur; silah taşınması, toz yutulması, sınır bölgelerinde ribat beklenilmesi, cihad kamplarında kalınması, oranın sıkıntılarına ve kötü yaşam şartlarına katlanılması ve mücahidlere karışılması, vakara, sekinete, saygıya, şahsiyete, itibara, hilme, sağduyuya vb. bir âlimde bulunması gereken güzel niteliklere 


terstir. 


Bu durum doğru olmuş olsa bile gene sahibi için bir mazeret olamaz. Tamamlayıcı olan her şey aslına döndüğünde geçersizleşiyorsa oda geçersiz sayılır. Hakikatte bu, ancak dünyaya bağlanma, onun görüntüsüne meyletme ve onu kutsamada aşırıya gitmedir. Hatta bu, şeytanın vesveselerinden ve onun adımlarına uyanları avladığı ve itaatten çevirdiği iplerindendir. Buna kanaat getirme ise, şeytana teslim olmadır. Aksi halde yamalarla dolu ve ne sıcaktan koruyan ne de soğuğu uzaklaştırabilen, ne bir ümmeti kurtarabilen ne de bir himmeti yükseltebilen bu şüphelerin giderilmesi için Zâtu'r-Rika savaşı yeterlidir. 


Allah Muhammed Beşir el-İbrahimi'nin hayrını versin, o şöyle der: “Zorba emirlerin ortaya atmış oldukları büyük hilelerinden birisi de, son asırlardaki bu zayıf âlimleri erkeklerin meziyeti olan askerlikten muaf tutmalarıdır. Âlimlerin bu sorumluluktan muaf tutulmalarını kabulleri ve bunun için çabalamaları ise, erkekliğin yitirildiğini kendi elleriyle kayıt altına aldıkları bir şahitliktir. 
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Bu muafiyeti hoş karşıladılar, bunu onlar için bir teşrif, konumlarının yüceltilmesi, kendilerine özel olan bir makam ve İslam hükümetlerinin âlimlere ihtiram üzerine uygulamaya geçirdikleri bir delil olarak görmeye başladılar! 


Acaba raşid halifelerin ve onlardan sonra gelen salih kralların hiçbir âlimi cihaddan ve fetihlerden muaf tutmadıklarını biliyorlar mı? Değil bir âlim sıradan bir Müslüman bile bundan muaf tutulmayı, buna bir özür getirmeyi ya da böyle bir teklife razı olmayı kabul edemezdi. Onlar savaşa çıkmamak için özür getirmeyi münafıkların alametlerinden sayarlardı” 


Sahabelerin (radıyallâhu anhum) yaşantısını düşünen bir kimse, onların cihad için yarışmaları ve geri kalanlarla birlikte olmaktan nefret etmeleriyle ilgili acayiplikler görecektir. Belki onlardan her birinin tekisteği, sadece öldürülmek ve cennete girmektir. Hatta onların şehidleri cennetteyken, kardeşlerinden savaştan geri durup cihaddan çekinmelerini engellemek için onlara haber gönderme isteği içine girmişlerdir. 


İbn Abbas (radıyallâhu anh)'dan rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kardeşlerin Uhud'da şehid olunca, Allah onların ruhlarını yeşil kuşların karınlarına koydu; cennetin nehirlerine uğrar, cennetin meyvelerinden yerler ve arşın gölgesinde asılı olan altından kandillere dönerler. Yemelerinin, içmelerinin ve kalma yerlerinin güzelliğini görünce şöyle dediler: “Cihaddan uzak durmamaları ve savaş anında geri çekilmemeleri için bizim adımıza kardeşlerimize 'bizim diri olduğumuzu ve cennette rızıklandığımızı” kim ulaştırabilir?” Bunun üzerine Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurdu: “Sizin adınıza bunu onlara ben ulaştıracağım.” Bunun üzerine Allah-u 


Teâlâ şu buyruğunu indirdi: “Allah yolunda öldürülenleri ölüler zan- 


netmeyin...”' 


~~ 


1. İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmiştir. 
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HEVALARIN SİMSARI OLMA 


Bundan ötürü -eğer gerçekten değişim istiyorlarsa- amel eden sadık âlimlerin, bu vakıaya karşı çıkmaları, tuzakların iplerini kesmeleri ve onlardan cihadı parçalamalarını isteyen zorba tağutların çizmiş olduğu tren raylarından çıkmaları gerekir. Onların, kendi hevalarına uyan, isteklerini karşılayan ve çıkarlarını gerçekleştiren bir cihad hakkında konuşulmasına geçici günler izin verdiğini görürsün. Görev tamamlanıp maksat gerçekleşince, kalkanın sırtını onlara çevirdiler, onları cerh ettiler, ağızlarını gemlediler, fetvalarını hakir gördüler ve hem hükmü hem de zikri kalkan mensuhlardan sayıldılar. Aynı zamanda onların daha açık bir sancak ve daha net bir gayesi olan bir cihada karşı savaş yürüttüklerini de görürsün. Bu âlimleri kendileriyle birlikte hakikatlerin ortasında destekçi ve dayanak olmaya zorlarlar ve böylece kendisini takva ve Allah korkusuyla sağlama almayanlar onlarla birlikte hevaların uçurumuna düşerler. 


Bu şekilde ümmet, birçok zamanlarda hakikatte ilme ve ilim ehline tabi olan, yeni olayların hüküm ve kaidelerine bağlı olarak hareket eden değil; Allah için bir vakar tanımayan ve bunun yanında haktan büyük bir şekilde saptıkları şehvetlerinin ardında kaybolan sefih ve alçak yöneticilerin değişen arzularına boyun eğmiştir. İlme intisap eden bazılarını kullanmalarının nedeni ise, bu kokuşmuş alçakça arzularını, ilim ve fetva kalıbına sokmak içindir, tıpkı pis bir şeyin güzel gösterilmek için misk kokularıyla bezenmesi gibi. Böylece zavallı avam bu fetvaların kurbanı ve esiri olacaktır. 


Nefsinin arzularına uyan bir kimsenin hak yoluna uyması, sapkınlık ve dalaletten salim olması mümkün değilken; sağır, dilsiz, akletmeyen ve şehvetlerine tapanların arzularına teslim olanın durumu nasıl olur? Bununla bir şer üzerine başka bir şer daha getirmiştir. 
Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “İstek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara, 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hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır.”' Yine Allah (azze ve celle) şöyle buyurur: “Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa, artık bil ki, onlar, gerçekten kendi heva (istek ve tutku)larına uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir kılavuz (doğru yol gösterici) olmaksızın, kendi istek ve tutkularına (hevasına) uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz Allah, zulmeden bir kavme hidayet vermez.” 


Din ve din ehli hakkında işlenilen ne büyük bir cinayettir bu! 
Eğer örnek istersen, birçok çağdaş âlimin Filistin cihadı ile Irak cihadı arasındaki sözlerini karşılaştır. Ya da Rus işgali döneminde Afganistan cihadı ile sonra Hristiyan Amerikalıların ve yandaşları- nın işgalleriyle ilgili sözlerini karşılaştır. Bunlar apaçık örneklerdir ve sorgulanmaya bile ihtiyaç duymamaktadır. Durumların birbirine benzemeleri hatta şer'i tanımla da örtüşmeleri, hakkı arayan insaflı bir kişiye kapalı kalmayacaktır. Mesele ne çok fazla felsefelere ne tahlillerde boğulmaya ne de hakka hiçbir yararı olmayacak olan incelikli farkları araştırmaya ihtiyaç duymamaktadır. Dikkatli baktığında bu fetvaların, devletlerin siyasetleri ve değişen çıkarlarına tabi olmanın ötesine geçemediğini ve alçak yöneticilerinin arzularına ters düşemediğini bulursun. Karanlıklar üzerine karanlıklar. 
Öyleyse akıllı kimseler dinlerini korumalı ve şu sözü söyleyen kimseyi örnek almalıdır: “Ne zaman bize diğerinden daha cedelci birisi gelse, o kişi için dinimizi terk mi edeceğiz? Allah'a yemin olsun ki, hayır! Hak tabi olunmaya daha layık, doğruluk dinlenilmeye daha uygundur” 


Söylentileri bırak, 

Bunlar kişiye pişmanlıktan başka bir şey vermezler! 
Nazarında hakkı koyma... 

Yıkılmaya yüz tutmuş bir uçurum kenarında, 


Onu kerim olan rab ile... 


1. Sad: 26 
2. Kasas: 50 
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Refah içindeki azgın tağutlar arasında. 
Onun aydınlığını dalaletle söndürür, 

Onu yüce tepelerden düşürürsün. 

Azgın bağilere meyletme, 

Zulmedenlere gelecek olan ateş sana da gelir. 
“Rabbim buyurdu, bununla yetinin” de. 
Şeriatımızdaki nur karanlık gibi değildir. 
Sabit kalple yürü, onlardan korkma! 


“Allah doğru söyledi” de ve sonra dosdoğru ol. 
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ŞÜPHELERİN SAVAŞI 
DEVAM EDİYOR 


Cihad meşalesinin alevi çoğalmaya ve parıltısı gözleri kamaştırmaya başladığında, Müslümanların genelinin kalplerinin ona meyletmesiyle her bir bucaktan onun için sefere çıkıldığında; cihada karşı kışkırtma ve cihad ehli ile bunu yerine getirenler arasında ihtilafların yayılmasını amaçlayan şüphelerin gürültüleri de artar. 
Oturanların birçoğu kendileri için kendilerini savunucu deliller edinir, bunları başkalarına telkin eder ve yollarına koyarlar. Özellikle de, bu şüpheler genellikle tahtları çürümüş, nizamları zayıflamış, uzak-yakın herkesin kendilerinden usandığı tağutların hoş karşıladıkları şeylerdir. Yayılan bu şüphelerin bazıları yeni olmamakla birlikte yeni olan, bunların canlandırılması /ihya edilmesi, şişirilmesi, ona bakanı cezp edecek ve dinleyenin aklını alacak şekilde süsleyici, teşvik edici ve güzelleştirici unsurlarla desteklenmesidir. Bu türden şeylerin yayılması ne acayiptir ne de gariptir. Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Sizin aranızda onlara kulak verenler vardır...” Allah-u Teâlâ münafıklar hakkında şöyle buyurur: “Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin.” 

Bu engelleyici şüpheler yenilendiği, güncellendiği ve geliştiği sürece, kişinin bunları takip edebilmesi, hepsini inceleyebilmesi -hatta köklü bir âlim bile olsa- hepsinin hakkından gelebilmesi mümkün değildir. İbn Kayyim (rahimehullah) ın dediği gibi: “Bir âlimin, herkese sunulan tüm şüpheleri çözmesi üzerine bir vacip değildir, zira bunların sonu yoktur.” 


Ancak hakkın apaçık ve net bir şekilde kalabilmesi için, mücahidleri destekleme adına ve apaçık olan nuru örtmeye yeltenenlerin; 


1. Tevbe: 47 
2. Münafikun: 4 
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şaz ve aykırı görüşleri toplayıp, susuz kimsenin serabını su zannetmesi yanına geldiğindeyse hiçbir şey bulamayacağı şekilde hastalıklı yöntemlerle bu görüşlerin aralarını bulmaya çalışanların, hakkı bâtıla karıştıran ve dâhili fitneler üretenlerin zırvalarını kesme adına bu kelimeleri kaleme almayı istedim. Sonra, tüm bunlardan önce cihad ibadetini birçok ibadette benzeri görülmeyen bir şekilde koruyan Kur'ân-ı Kerim'in yoluna uyarak şunu belirtebiliriz ki; özellikle içerisinde açık bir zorluk ve kanayıcı yaraların bulunduğu tüm savaşlarda mutlaka, cihadın ve mücahidlerin savunması, cihaddan oturanların ve münafıkların tutundukları dayanaklarının keskin bir şekilde bozulması, delilleri tükenene ve onlar da zelil olana dek onlara karşı hiçbir şeyi bırakmayan bir saldırı da beraberinde gelmiştir. 


Ancak uyarıda bulunulması ve dikkat edilmesi gereken husus, yayılan şüphelerin hepsinin reddedilmesinin, kâfirlerin ordularının def edilmesi ve onlara karşı savaşılmasıyla birlikte olması, ondan meşgul edici olmaması gerektiğidir. Zira bu, şüphelerin savaşı semaya kadar da yükselse kendileri ve emniyetlerini korumaktan fazlasını düşünmeyen kâfirler için önemli bir konudur. Kalem kılıçla birliktedir, onun yerine geçemez. Beyan ve mızrak, birbirlerinden ayrılmayan ve birbirleriyle çekişmeyen iki eştirler. Bu, nifak, ayrılık ve hastalıklı kalp sahiplerinin cihad yoluna koydukları engelleri ve cihaddan sıyrılmak için dayanmaya çalıştıkları çürük delilleri ortadan kaldırmadaki Kur'ân yönetimidir. Hatta bunlardan bazıları Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e savaş hazırlığı esnasında, savaş yolunda ya da savaştan dönerken inmekteydi. Diğer sahalarda savaşan mücahidlerin, Allah (azze ve celle)'nin düşmanlarının, çemberine sokmayı amaçladıkları bu büyük hile karşısında dikkatli olmaları gerekir. Bu hile, şüphelere reddiyelerle meşgul olurken, kafaları uçurmayı bırakmaları, kalemi kılıcın yerine koymaları, kan yerine mürekkeple yetinmeleri, kâğıtlarla yetinip köleleri bırakmalarıdır. Savaş sahalarına inme hesabına reddiyelerin güçleri tüketmesinden sakınılma- 


lıdır. 
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Onların şeytani zırvalamalarına reddiye işini, Allah'ın kendilerine ilmi açtığı kimseler üstlensinler, kılıç da, sizinle mücadele etmesi için dostlarına vahiyde bulunan küfrün liderlerinin kafalarını hasat etmeyi sürdürsün ve hakkınızda Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğu gerçekleşsin: “Mü'minlerin tümünün savaşa çıkmaları gerekmez. Öyleyse onlardan her bir topluluktan bir grup, çıktığında (bir grup da), dinde derin bir kavrayış edinmek (tafakkuhta bulunmak) ve kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için (geride kalabilir). Umulur ki onlar da kaçınıp-sakınırlar.”' 


1. Tevbe: 122 
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ONLARA İCMÂLARLA 
DELİL GETİRİN 


Şüphelerin türememesi ve birbirlerinden çoğalmasıyla kişinin sonu olmayan uzun tartışmalarda kaybolmaması için öncelikle hakkında icmâ olunan ve âlimlerin, açık, net ve fasih ibareleriyle belirttikleri konulara tutunulması gerekir. Şöyle ki, bunlar konuların kendisine döndürüldüğü temel yörünge olarak kalır ve bundan sonra ne kadar sorunlar ve itirazlar gelse de bunlar tamamlayıcı konumunda olur ve aslı bozup işlevsiz hale getiremez. Bunun nedeni, şüpheler uydurup yayanların büyükleri, mücahidlerin bazı hakiki ya da hayali hatalarını ele alıp bunları büyütmeleri, hakkında konuşmaları, tüm güçleriyle onların eylemlerini bu hatalara bağlayıp bunlarla örtüştürmeye çalışarak insanların gözünde onları, içlerinde hiçbir hayır bulunmayan siyah bir surette hatta sadece şer ve fesat olarak göstermeye çalışmalarıdır. Onların bundan maksatları, her vesileyle faydası olmadığı” ya da 'günahının faydasından daha çok olduğu’ gerekçeleri altında cihad ibadetinin yerine getirilmemesi için itirazlarda bulunmaktır. 


Son dönemlerde bu şüphelerin genel akımı, aslında cihadın şer'i olmadığı konusuna odaklanır olmuştur. Özellikle de Müslüman ülkelerine musallat olan mürted hükümetlerle savaş konusunda ve yine özellikle açılım, maslahat, diyalog şiarlarının dalgasında olanlara karşı savaş konusunda... Aslında bunlar bile “Firavun dedi ki: "Ben, size yalnızca gördüğümü (kendi görüşümü) gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum.”' siyasetinden başka bir siyaset bilmeyen bu zorba yönetimlerin mücahidlerden yediği darbelerin semerelerinden birisidir. Şu ayeti kerime de onların siyaset türlerindendir: “(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim dışımda bir 


ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse atacağım.” 


1. Ğafir: 29 
2. Şuara: 29 
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Ancak bu topluluk, bu güzelliğin, bu azgın tağutların samimi olarak ikramda bulundukları hediye ve bağışlarından olduğunu ve başka bir şey olmadığından başkasını kabul etmemektedir. 


Bizler onlara şöyle deriz: Onların size karşı olan nezaketleri devam etmeyecek ve sizi idare etmeleri devamlı olarak sürmeyecektir. Bunlar sadece istisnai şartların gerektirdiği geçici çıkışlardır ve sizin maslahatlarınız değil kendi çıkarları için buna göre şekillenmişlerdir. Bu mücrimler, şerefsizliği, tağutluğu ve azgınlığı emmiş ve birbirlerinden miras almışlardır. Nizamları bunlarla gençleşmiş, zorbalık, kahır ve baskı siyasetleri üzerine yaşlanmıştır. Pis bir ağacın pisliğini, ancak kökünden sökmek ve yerle hiçbir bağlantısını bırakmamak kaldırabilir, onun güzelleştirilmeye ve süslenmeye çalışılması bir tür abesle iştigaldir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı (yerinde durma, tutunma imkânı) kalmamıştır.” 

Onların kalplerinde gizlenen ve hiçbir şekilde onlardan ayrılmayan hakikat, Allah-u Teâlâ'nın bizlere onların emsalleri hakkında zikrettiğidir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz. 
Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında "inandık" derler, kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kin ve öfkenizle ölün.” Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.” 


Kendisine ve ümmetine nasihat etmek isteyen, bu durumu gözünün önüne koysun ve çürük iddialara, aldatıcı görünümlere ya da 


1. İbrahim: 26 
2. Ali-İmran: 118-119 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yalancı siyasetlere aldanmasın. Hiçbir şekilde mücahidlerin yapılarına uymayan geçici bir durum ardına düşmeleriyle harekete geçerek bunu bir sığınak ve kurtuluş yolu olarak kabul etmesin ve boğulan kimsenin -onu daha çok boğup daha kötü bir duruma sokacak olan- samana tutunması gibi bunlara tutunmasın. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin kâfir olmanızı 


”1 


içten arzu etmişlerdir. 


1. Mumtehine: 2 
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Âlimlerin tümü şu konuda ittifak etmiştir: Kim Allah'ın kitabı ve Nebî'sinin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetinin dışında bir merci edinirse, bu merci ile hakkında icmâ edilen bir haramı helal sayar ya da hakkında icmâ edilen bir helali haram sayarsa, bu kimse, hakka dönene, boyun eğene ve Allah'ın bir kimseden ondan başka bir şeyi kabul etmeyeceği dine uyana kadar kendisiyle savaşılması vacip olan bir kâfirdir. Bu mercii kanun, anayasa, nizam, örf, protokol, yasak veya başka adlarla isimlendirmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, bunların hepsi hükümde aynıdırlar. Bizim şeriatımızda dikkate alınan, hakikatler ve manalardır, şekiller ve isimler değildir. Ve bu merciin uluslararası, bölgesel, yerel ya da etnik olması da aynıdır. Bu durumların hepsi de Kur'ân'ın nassı ve nitelemesiyle câhili hüküm /idare şeklinin dışına çıkmayacaktır. Hükmedenlerin hâkimi olan Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir?” Bağdaştırma ve uydurmanın hiçbir yolu yoktur; ya Allah-u Teâlâ'nın, Nebi'sine (sallallahu aleyhi vesellem) vahyettiği hükmü ya da -ne kadar süslense, kibirlense ve gelişse de- cahillerin 


cahiliye hükmü... 


Allâme imam İbn Kesir (rahimehullah) şöyle der: “Allah-u Teâlâ, her hayrı içeren, her şer ve zulümden nehyeden, muhkem hükümlerini bırakıp bunların dışında Allah'ın şeriatına dayanmayan insanların koydukları görüş, arzu ve terimlere başvuranları reddetmektedir. 
Tıpkı cahiliye ehlinin kendi görüş ve arzuları ile koydukları dalalet ve cehaletlerle hükmetmeleri gibi, yine Tatarların kralları Cengiz Han'dan alınan krallık siyasetleriyle hükmetmeleri gibi. Bu, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm dini gibi farklı şeriatlardan iktibas edilmiş hükümlerden oluşan bir kitaptır. Orada sadece kendi görüş ve arzusundan aldığı birçok hükümler de bulunmaktadır. 


1. Maide: 50 
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Kendi bünyesinde onu, Allah'ın kitabı ve Rasülü (sallallahu aleyhi ve sellem)'in sünnetinin hükmünün önüne geçirdikleri tabi olunan bir şeriat haline getirmişlerdir. Onlardan kim bunu yaparsa o, Allah ve Rasülü (sallallahu aleyhi ve sellem) in hükmüne dönene ve ne az ne de çok bir şeyde onlardan (Kur'ân ve Sünnet'ten) başkasıyla hükmetmeye- ne kadar kendisiyle savaşılması vacip olan bir kâfirdir”' 

İbn Kesir (rahimehullah) Cengiz Han'ın Yasak'ında geçen bazı konularda alıntılarda bulunduktan sonra şunları söyler: “Bunların tümünde Allah'ın peygamber kullarına indirdiği şeriatlarına muhalefet bulunmaktadır. Kim nebilerin sonuncusu Muhammed b. 
Abdullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilen muhkem şeriatı terk eder ve mensuh olan diğer şeriatlara muhakeme olunursa, kâfir olur. Bu durumda Yasak'a muhakeme olunan ve onu İslâm şeriatının önüne geçirenin durumu nasıl olur? Kim bunu yaparsa, Müslümanların icmâsı ile kâfir olur”? 


Şeyhu'l-İslâm İbn Teymiye (rahimehullah) şöyle der: “Bir insan, ne zaman hakkında icmâ olunan bir haramı helal kılar veya hakkında icmâ olunan bir helali haram kılar ya da hakkında icmâ olunan bir şeriatı değiştirirse, fakihlerin ittifakıyla kâfir ve mürted olur”? 


Kuşkusuz devletlerin idare edildiği, muhakeme olundukları ve çekişmelerini çözüme kavuşturmak için merci kabul ettikleri yerel ve uluslararası kanunları koyanlar, bunları yalnızca kendi görüş ve arzularına göre koymuşlar ve bundan sonra bu kanunlar kendi aralarında tabi olunan bir şeriat olmuştur. Hatta kendileri bile bunu “Uluslararası kanunlar” olarak adlandırmışlardır. Bu kanunlar, bağlılık ve boyun eğmenin ölçüsü haline gelmiştir. Onların bazı devletleri, "uluslararası kanunların dışına çıkmak” ya da 'uluslararası kanunlara ters düşmek” veya "uluslararası kanunlara muhalefet 


1. Tefsiru İbn Kesir: 3/131 
2. El-Bidaye Ve'n-Nihaye: 13/139 
3. Mecmüu'l-Fetava: 3/267 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etmekle” vb. bu kanunların devletlerin siyasetlerinin üzerine bina edildiği ölçüler ve asıllar haline geldiğine delalet eden sıfatlarla nitelediklerini görürsün. Bununla birlikte onların ara ara bunları değiştirdiklerini, asıllandırdıklarını ve değiştirdiklerini görür, yine kendi içlerinden anayasanın değiştirilmesine ve düzeltilmesine çağıran sesler işitirsin. Eğer muhkem bir şeriat ve sağlam bir din olmuş olsaydı -kim olursa olsun- hiç kimse bunu değiştirme ve bununla oynamalara cüret edemezdi. Onların dinleri onlara, bizim dinimiz ise bize aittir. Onların tüzükleri onlara ait, “Bdtılın, ona önünden de, ardından da gelemediği hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilme olan”! bizim kitabımız ise bize aittir. Onların şeriatları ve hevaları onlara, Allah'ın Nebi'sine (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyettiği şeriatı ise bizimdir. Orada şöyle buyrulur: “Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık; öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin heva (istek ve tutku)larına uyma. Çünkü onlar, Allah'tan (gelecek) hiç bir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin velisidir.”? 


Bu topluluğun düşüncelerinin zayıflığını ve sadece kuruntularla bâtılı güzel görüşünü gösterecek acayip durumlardan birisi de, yine bâtılın yayılmasında isimlerin etkisini, yürürlüğe sokulmasını, çirkinliklerinin görülmemesini ve hatta onu hoş karşılayıp ona çağrılmasına neden olan durumun bir örneği de şudur: Farazi olarak onlara, bu gün var olan İslam devletlerinden birisinin açık bir şekilde kanunlarının (anayasasının) Tevrat, İncil veya Zebur olduğu söylense, apaçık olan bu büyük küfrün şerrinden korunmak ve bunu reddetmek için yeryüzünü ayağa kaldırırlar! Alimi, cahili, havâssı ve avâmı olarak herkes; buna çağıran, bundan razı olan ve bunu savunanların küfründe birleşir ve bunda bir tereddüt yaşamazlardı. Bununla birlikte Tevrat ve İncil Allah katından ulü'l-azm olan Rasüllerden ikisine indirilmiş olan kitaplardır. Ancak tahrifçiler sadece görüş ve hevalarıyla az bir paha karşılığında onu tahrif 


1. Fussilet: 42 
2. Casiye: 18-19 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etmişlerdir. Bununla birlikte onlarda Kur'ân'ın onayladığı ya da tasdik ettiği bazı şeyler bulunmaktadır. Aynı zamanda meşhur davetçiler ve İslami hareketler, uydurma anayasaların hâkim olmasını veya çekişme anında ona muhakeme olunmasını seslendirmektedirler. 
Hakkında şüphe olmayan şeylerden birisi de, bu kanun ve bentlerin hevalara uyularak ve arzulara karşılık olarak konulduğu ve ne din, ne şeriat, ne helal ne de haramlar hakkında hiçbir bilgileri olmayan insanlar tarafından çıkarıldığıdır. Onlar, haham ve rahiplerin sıfatını bile hak edememiştir, hatta onların cahillerden daha cahil ve sefihlerden daha sefih olduklarını görürsün. Avurtlarını şişirdikleri bilgi ve ilimleri ise hak adına hiçbir yarar sağlamayacaktır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır.” 


Kesinlikle bu kanunların hiçbir şekilde ne şeriat ne de dinle bir bağlantısı yoktur. Ona, İslam dininin hükümlerinden karışan bazı şeyler ise, onlardan önce geçen Yasak'ın mucidi Cengiz Han'ın kanunlarının yolu üzeredir! Bunlar, her ne kadar yirmi birinci yüz yıl- da olsalar da, hevaların ve arzuların ateşinin türlerine göre karışım ve oluşumların gelişmesinden öte bir şey getirmemişlerdir. İmam İbn Kesir (rahimehullah) daha önce aktardığımız ifadelerinde şu sözleriyle buna işaret etmiştir: “Mensuh olan diğer şeriatlara muhakeme olunursa, kâfir olur. Bu durumda Yasak'a muhakeme olunan ve onu İslam şeriatının önüne geçirenin durumu nasıl olur?” Bizde diyoruz ki: Uydurma kanunlara muhakeme olunanlar ve bunları Rahmân'ın şeriatının önüne geçirenlerin durumu nasıl olur? 


Mücahidler, hakkında icmâ olunan haramları helal sayan ve hakkında icmâ olunan helalleri haram sayan bu devletlerin küfürleri hakkında konuşmaya başladıklarında; bu meseleye ilk değinenler onlar olmadıkları gibi meseleyi tek ele alanlar da onlar değildir. Hala muasır âlimlerin kitapları onların yürümüş oldukları bu yolu destekleyip şahitlik etmektedir. 


1. Rum: 7 
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Ancak bazılarına süreç uzun gelmeye başlayınca ve bu devletlerin durumları kuvvetlenip şerleri güç kazanınca ve insanlar üzerinde bulundukları hallerine alışınca; kendilerini içindekilerle birlikte bâtıl ile yüzleşecek olan acı hak kelimesini söylemekten muaf tutabilmek için bu nizamların meşruiyetini geri getirecek şer'i çıkış yolları aramaya başladılar. Bundan sonra şüphelerin ordusu, kesin olan ve hakkında icmâ edilen bu durum üzerine yürümeye ve bu konuyu da, şüphe, tartışma, alma ve reddetme dairesine dâhil ettiler. 


Bir gün zayıflatmak için kayayı boynuzlayan gibi, 
Onu zayıflatamadığı gibi yamuk boynuzunu zayıflattı! 


Allâme Ahmed Şakir (rahimehullah) imam İbn Kesir (rahimehullah)'ın sözlerine ta'likte bulunurken şunları söyler: “Hafız İbn Kesir'in sekizinci asırda İslam düşmanı Cengiz Han'ın yapmış olduğu bu uydurma kanunları nasıl nitelediğini görüyor musunuz? Onun, hem bu asırdaki hem de on dördüncü asırdaki Müslümanların durumunu nitelediğini görmüyor musunuz? Aralarında -daha önce işaret ettiğimiz gibi- yalnızca tek bir fark bulunmaktadır: Birincisi, yöneticilerden olan özel bir tabaka hakkında olmuş, hızlı bir süre içerisinde gelip gitmiş, İslam ümmetine karışmış ve yaptıklarının etkisini yok olmuştur. 


Sonra, şu anda Müslümanlar onlardan daha kötü bir durumda ve daha şiddetli bir karanlık içerisindedirler. Çünkü şu andaki İslam ümmetinin çoğu, şeriata muhalif olan ve küfrü açık olan kâfir bir adamın uydurduğu Yasak'a çokça benzeyen bu kanunların içerisinde erimiş durumdadır. Bu kanunları ise İslam'a intisap eden adamlar uydurmuş, sonra Müslümanların evlatları bunları öğrenmiş ve bununla hem babalar hem de evlatlar iftihar eder olmuştur. Son durumları ise, bu çağdaş Yasak'ları benimsemeleri olmuştur! Bu konuda onlara muhalefet edenleri hakir görüp dinlerine ve şeriatlarına bağlanmaya çağıranları “gerici”, “yobaz” ve bunların benzeri çirkin kelimelerle adlandırmaya başlamışlardır. 
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Hatta onlar ellerini İslam şeriatından geriye kalan kısma da sokarak onu, bazen yumuşaklık ve şefkatle, bazen hile ve aldatmacayla, bazen de sahip oldukları otoritelerle “yeni Yasak'larına” dönüştürmeyi istemişlerdir. Ve utanmadan açık bir şekilde dini devletten ayırmak için çalıştıklarını belirtmişlerdir! 


Kuşkusuz bu uydurma kanunlar hakkındaki mesele güneş gibi açıktır; açık küfürdür, içerisinde ne bir kapalılık ne de dolambaçlı bir durum yoktur. -Her kim olursa olsun- bunlarla amel etme, bunlara boyun eğme ya da bunları onaylama hususunda İslâm'a intisap eden hiç kimsenin bir özrü yoktur. Kişi kendisi için dikkatli olsun, herkes kendisinin hesapçısıdır.”! 

Allâme Muhammed Emin Şenkiti (rahimehullah) şöyle der: “Her insan bilmelidir ki, şeytanın, azgın insanlardan olan velilerinin dillerine koyduğu mezhebi, kanunu ve şeriatı vardır. Göklerin ve yerin yaratıcısının da, velilerinin dillerine verdiği semadan indirilen nurdan oluşan bir nizamı ve şeriatı vardır. Velilerinin dillerine verdiği Allah'ın nurunu bırakıp, velilerinin dillerine koyduğu şeytanın şeriatına geçenler, Allah-u Teâlâ'nın “insanlardan çoğalttınız” buyruğuna dâhil olurlar. Yine Allah-u Teâlâ'nın “Kuşkusuz sizden birçok nesilleri saptırdı, hala düşünmeyecek misiniz?” buyruğuna da dâhil olur. Bunu, kanun, nizam ya da teşri olarak adlandırmaları arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü göklerin ve yerin yaratıcısı, sadece onun kanunlarıyla ona ibadet edilmesini kabul eder. Çünkü o kralların melikidir, kendi şeriatı ve kanunlarından başkasını kabul etmez. Şu buyruğunda olduğu gibi: “Yoksa onların dinde Allah'ın izin vermediği onlara kanunlar koyan ortakları mı vardır?” Yine şu buyruğu: “De ki: “Ne dersiniz, Allah'ın size indirdiği rızkından helal ve haram mı edindiniz?” De ki: “Allah mı size izin verdi yoksa Allah hakkında iftira mı ediyorsunuz?” 


1. Umdetu't-Tefsir: 1/697 
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Helal, Allah'ın helal ettiği, haram, Allah'ın haram ettiği, din, Allah'ın kanun olarak belirlediğidir. Şeytanın, dostlarından olan insi şeytanlarına yüklediği şeytani nizama uyan herkes, kıyamet günü cehenneme gidecektir ve Allah-u Teâlâ'nın “Kuşkusuz sizden birçok nesilleri saptırmıştır” buyruğuna ve yine “Ey cinler topluluğu, insanlardan birçoklarını aldınız” buyruğuna dâhil olacaktır. Allah'ın kanunları dışındaki tüm kanunlar ve semanın nizamının dışındaki tüm nizamlar üzerine yürüyenler âdete şöyle söylemektedirler: “Diğer kanunlar, semaların ve yerin yaratıcısının kanunlarından daha üstündür!” Bu kimse yüce yaratıcının derecesini düşürmektedir — Allah-u Teâlâ onlardan çok yüce ve münezzehtir- ve kâfir ve facirlerden olan domuzların zihinlerindeki uydurma kanunların Allah'ın kanunlarından daha güzel olduğunu belirtmektedir! 


Bunlardan ötürü Kur'ân ve sahih olan nebevi sünnetin nurunu bırakıp köpek, maymun ve domuzların evlatlarının uydurmuş olduğu kanun ve nizam diye adlandırdıkları şeylere yönelmektedirler. 
Bazen Allah'ın açık bir şekilde helal kıldığını haram kılıp Allah'ın açık bir şekilde haram kıldığını helal sayar ve hidayetin bunda olduğunu iddia ederler. -Bundan Allah'a sığınırız- bu, Allah'a karşı küfrün ve azgınlığın, semanın nizamına karşı isyanın ve yüce yaratıcıyı hakir görmenin en çirkin şeklidir. Şöyle ki, bununla O'nun kanunlarının yarar sağlayamayacağı, alçak domuzlardan oluşan diğerlerinin kanunlarının ise O'nun kanunlarından daha güzel olduğu belirtilmektedir! 


-Bundan Allah'a sığınırız- bu, basiretin körelmesi sebebiyle vuku bulmuştur. Çünkü bir kere insanın kalbinde basiretin nuru söndügünde, bâtılı hak, hakkı ise bâtıl olarak görür, güzeli çirkin, çirkini ise güzel olarak görür. Allah'ın nurunu bırakıp nuru mahlükların kanunlarında arayanlar, hakikatte bunlar, -hakiki anlamda- gözleri yarasa gözlülerdir. Kuran'ın ışığı onları kör etmiştir, onlar da ışığı kâ- 


”1 


fir ve facirlerin fikirlerinin karanlıklarında aramaya başlamışlardır. 


1. El-Azbun-Nemir: 2/637 
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Allâme Ahmed Şakir (rahimehullah) uydurma kanunların İslam'ın bazı kesin hükümlerine tam bir şekilde ters düşüşüyle ilgili bazı suretlerden bahsettikten sonra şunları söyler: “Tüm bu şeyler ve benzerleri, Allah'ın haram kıldıklarının helal kılınması, Allah'ın hadlerinin hafife alınması ve İslâm'dan kaçmadır. Bunların hepsi de Müslümanların akidelerine karşı savaştır, bunların hepsi de dinin farzlarının işlevsiz bırakılmasıdır.” 


Kesin olan bu mesele hakkında âlimlerin birçok detaylı açıklamaları bulunmaktadır. 


Hiç kimse, Libya, Cezayir, Tunus, Moritanya, Fas, Mısır, Yemen veya diğer ülkelerin anayasalarının Allah'ın kitabı ve nebisinin sahih sünneti üzerine kurulu olan anayasalar olduğunu ve kulların bunlara tabi olup teslim olması ve bunları onaylaması gerektiğini söyleyebilir mi? Yoksa bunların tümü de, bozuk ve kesata uğramış akılların -Şenkiti'nin nitelemesi üzerine- köpekler, maymunlar ve domuzların fikirlerinden hoş görerek ithal ettikleri, sonra bunları kullara dayattıkları, bunlarla haramları helal sayıp helalleri haram saydıkları ve İslam şeriatını bozdukları “çağdaş Yasak'lar” mıdır? 


Sonra, farazi olarak, yazılan bu kanunların tüm kelimelerinin ve satırlarının hanif olan İslam şeriatına uygun bir şekilde kaleme alındığını farz etsek, sonra bu kanunlar en güzel ipeklerle kılıflansa, altından sandıklarda korunsa, gece ve gündüz olmak üzere en güzel kokularla kokulansa, ona yalnızca temiz olanlar dokunabilse, devlet onunla iftihar edip onun kutsiyetini ve yüceliğini izhar etse bile, insanların görmüş oldukları, yaşadıkları ve genel yaşantılarındaki muamelâtlarındaki vâkıa tamamıyla İslam dininden sıyrılmış “mukaddes anayasanın” bentlerine açık bir şekilde terstir. Bu anayasayı kutsayan devletlerin hükümetlerinin siyaseti; medya, öğretim programları ve baskıcı askerler aracılığıyla; arzuları kışkırtma, dine karşı savaş, Müslümanların akidelerini bozma, ahlaklarını yıkma, fâcir ve 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kâfirleri hak ehline musallat ederek onlara en kötü işkenceleri tattırmaları üzerine belirlenmektedir. 


Bunlar açık bir şekilde küfür devletlerine olan dostluklarını ilan etmekte ve bu dostluklarını da fili olarak farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bir taraf olunacağında mutlaka onların Allah-u Teâlâ'nın düşmanları tarafında olduklarını görürsün. Tüm bunlardan sonra bu anayasayla övünülmesi ne yarar sağlayacaktır. Ezilmiş ve sürgüne uğramış Müslümanlar bu anayasanın kutsanmasından ne istifade edeceklerdir. Acaba bu, şeriatla alay, insanların akıllarını hafife alma, değerli ömürlerini bu anayasayı tatbik için harcayan ihlaslı kimselerin çabalarının boşa çıkarmadan başka nedir? Yaşlılık ve bunaklık, onlara ve cemaatlerine hücum eder ve onlarda helak olurlarken hala bu anayasanın tatbikini talep ederler! İftihar ettikleri, köklü bir zafer ve fetihlerin fethi saydıkları en büyük kazanımları ise, resmi kanallar aracıyla hükümetin bir tutumunda ya da bir siyasetinde anayasanın nassına muhalefet ettiğini belirttikleri gündür. O hükümetin lisanı hali ise şöyle demektedir: “Öyle olsun, peki sonra ne olacak?” 


Ancak onların şöyle dediklerine rastlayamazsın: “Hükümet, siyasetinde, tutumlarında ve ilişkilerinde Kur'ân'ın kesin olan naslarına muhalefet etmiştir ya da Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in sahih ve sarih olan hadislerine ters düşmüştür!” Bu da sana, birçok zamanlarda davetin anayasaya davet olduğunu, insanları karanlıklardan nura çıkaran ve dalaletten hidayete çıkaran rabbani bir davet olmadığını açıklamaktadır. Aksi halde insanları davette bu uzun ve engebeli yolda yürünmesinin nedeni nedir? Niçin onları açık bir şekilde şeriatla yönetilmeye ve tüm Müslümanlar katında isimleriyle bilinen kaynaklarına (Allah'ın kitabına ve Nebi'sinin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine çağırmıyoruz? Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz, bu Kurân, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan 


mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.” 


1. İsra: 9 
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Yaklaşık bir asır önce allâme Ahmed Şakir (rahimehullah) “Mısır'da Kanunların Kaynağı Kitap ve Sünnet Olmalıdır” adlı kitabını kaleme aldı. Orada bu lanetlenmiş kanunların aşama aşama Müslümanların ülkelerine nasıl girdiğini, akılları nasıl bozup, İslami kimliği sildiğini, bunlarla birlikte fıtratların nasıl ters yüz olduğunu zikretmiş ve bunların ithal edilmesinin ve dayatılmasının akıbetinden ve bunların Müslümanların ülkelerinden İslam'ın silinmesine neden olacağı yönünde şiddetli uyarılarda bulunmuştur. Bununla birlikte onun çağrıları ve haykırışları, işiten kulaklar ve kavrayan kalplerle karşılaşmamıştır. Bunun üzerine bu kanunlara tapanlar ve bunlara tutkun olanlar daha da kibirlendiler ve beldeleri bunlarla doldurup insanları onun cehenneminde yaktılar. Bu kitabının bir bölümünde şunları söyler: 


“Neredeyse bu yabancı kanunlar ümmetinizde geriye kalan din ve ahlakı da bitirmek üzeredir. Namuslar mubah görüldü, kanlar akıtıldı, fasıklar men edilmez mücrimler engellenmez oldu. Hapishaneler kuruldu, mücrim liderlerin yetişmesi için okullar inşa edildi. İnsanlardan kıskançlık ve erkeklik alındı. Ülke dans salonları ve meyhanelerle doldu. Erkek-kadın karışımı o kadar yaygınlaştı ki bunu engelleyen kalmadı. Gördüklerinizi görmeye başladınız, gazete, dergi ve kitaplarda şehvetlerin yollarını kolaylaştırıcı, fütursuzca açıklığı, serbestliği ve kalplerden imanı sökmeyi amaçlayan yazılar okur oldunuz. Artık münker olan maruf, maruf olan ise münker olmuştur...” 


Eğer bu gün Müslüman ülkelerin varmış olduğu durumu görseydi acaba neler söylerdi? 'Tüm güç ve kuvvet yalnızca Allah iledir. 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ * 
İKİNCİ İCMÂ 


Velayetin /yöneticiliğin bir kâfirde gerçekleşmeyeceğinde ve eğer bir yöneticide bir küfür gerçekleşirse, onunla azledileceğinde, ona karşı çıkılması ve güç yetirildiği anda görevden alınması husu- 


sunda âlimlerin tümü icmâ etmişlerdir. 


İmam İbnu'l-Munzir (rahimehullah) şöyle der: “İlim ehlinden kendisinden ilim alınan herkes, hiçbir şekilde bir kâfirin bir Müslüman üzerinde bir velayeti olmadığında icmâ etmiştir.” ' 

İmam Nevevi (rahimehullah) şöyle der: “Kadı İyad şöyle der: “İmametin bir kâfir için gerçekleşmeyeceği ve eğer bir imama sonradan küfür erişirse azledileceği hususunda âlimler icmâ etmişlerdir. Namazları ikame etmeyi ve duayı terk ettiğinde de durum aynıdır...” 
Kadı şöyle der: “Eğer imametten sonra bir küfrü, şeriatı değiştirmesi ya da bir bid'ati gerçekleşse, velayet hükmünün dışına çıkar, itaati düşer ve Müslümanların ona karşı ayaklanmaları, onu azletmeleri, eğer imkânları varsa adaletli bir imam atamaları vacip olur. Eğer bu sadece belirli bir taife tarafından mümkün olursa, onların bu kâfiri azletmeleri vacip olur. Bid'atçi hakkındaysa, bu sadece güçlerinin yeteceğini zannettikleri durumlarda geçerlidir, eğer aciz kalacaklarını bilirlerse, bunu yapmaları vacip olmaz. Böyle durumlarda bir Müslüman kendi yerinden başka yerlere hicret etmeli ve dini için 


firar etmelidir.”? 


Allâme Molla Aliyyü”l Kari (rahimehullah) şöyle der: “İmametin bir kâfir için gerçekleşmeyeceği hususunda icmâ ettiler. Eğer sonradan bir küfür ortaya çıkarsa, azlolunur. Namazları ikame etmeyi ve dua 


etmeyi terk etmesinde de durum aynıdır”? 


1. Ahkamu Ehli'z-zimme: 2/414 
2. Şerhun-Nevevi Ala Muslim: 6/314 
3. Mirkatu'l-Mefatih: 11/303 
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Bu imamların sözleri iki hususu içermektedir: Birincisi: Bir yöneticinin yönetimden azlolunması, sadece üzerinde küfrün oluşmasıyla gerçekleşir. Şöyle ki, yalnızca apaçık bir küfürle nitelenmesi ve böyle bir küfrü işlemesiyle şer'i velayet vasfı ondan çıkarılır. Bu azletmenin neticelerinden birisi de, insanların boyunlarında, onlara velayet beslenilmesi konusunda hiçbir şeyin kalmamasıdır. Bundan sonra ne velayet, ne bey'at, ne işitme ne de itaat kalmıştır. Onun yaptığı akitler sürdürülmez, sözleri insanları bağlamaz. O bir vadide insanlar başka bir vadide olurlar. Müslümanlar kendi aralarında adeta o yokmuşçasına muamelatta bulunurlar. Buna göre, gücün, kuvvetin, otoritenin, sürenin uzamasının, durumların istikrarda olmasının, etki alanının genişliğinin ve beldelerin kâfir olan bir yönetici tarafından idare edilmesinin, onu şer'i bir yönetici /vali konumuna getirmeyeceği bilinmektedir. 


Âlimler, İslâm'ın imametu'l-uzmâ'nın şartlarından olduğu konusunda müttefiktirler. Kim bundan ayrılırsa, azledilir. Çünkü muteber olan velayet elbisesi, apaçık olan küfürle ondan çıkmıştır. Bu, 


DE 


geçen âlimlerin “azledilir” “velayet hükmünden çıkar ve itaati düşer” sözleriyle ifade ettikleri anlamdır. Şer'i velayet ve küfrün bir şahısta toplanmaları mümkün değildir. Tıpkı İmamu'l-Harameyn'in (rahimehullah) şu sözlerinde olduğu gibi: “Asıl olan İslam'dır. Eğer imamın dinden çıktığı farz edilse, onun azledilmesi, konumunun bitmesi ve son bulması meselesi kapalı değildir.” 

İslam, kâfirlere karşı savaşmayı ve onlardan beri olmayı emre- der, onlara karşı düşmanlık ve nefret göstermeyi teşvik eder, onları alçaltmaya ve onlara karşı katılığa yönlendirir. Bu durumda, tüm bunlardan sonra onların emreden ve yasaklayan, itibar edilip saygı gösterilen veliler olarak kabul edilmelerini nasıl emredebilir? 


Bu mesele sana, batı kültürüne büyülenmiş, onların fikirlerin- de mütehassıs olan, onların izlerine uyan birçoklarının ve bunların 


1. Giyasu'l-Umem: 1/75 


46| 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ e 


yolunu takip eden İslamcıların, boynundan İslam bağını çıkarmış olan kâfir yöneticileri meşru liderler olmakla nitelemeleri ya da yönetime meşru yollarla ulaştıklarını, muteber yöneticiler olduklarını, bu makama halkın seçimiyle ya da uluslararası toplumun tanımasıyla hak kazandıklarını ve bunların dışında onlara meşruiyet sıfatı veren nitelemelerde bulunmalarının ne kadar büyük bir sapma olduğunu gösterecektir. Oysaki bu sıfatlar onlardan, apaçık olan büyük küfre düşmeleri anından itibaren alınmıştır. 


Azil ile İn'izal arasında fark vardır: Birincisi, kâfir olan yöneticinin konumundan kaldırılması, velayetinden uzaklaştırılması, idare ve yönetiminde bir gücünün kalmaması için Müslümanların çalışma, çabalama ve zorlanmasını gerektirmektedir. Fiili muteaddi/ge- çişlidir. İn'izal ise, bunun manalarından birisi, zorla başa gelen bir kâfirin meşru velayet hakkının kalmamasıdır. Şöyle ki, varlığı, gücü ve otoritesi devam etse de velayet haklarından bir şeyi hak etmemektedir. Çünkü şer'an olmayan hissen olmayan gibidir. Fiili lâzım 


füldir. 


İkincisi: Bu, şer'i yok sayma ya da kâfir yönetici için gerçekleşen azletme üzerine terettüp eden şeylerdir. Bunlar, onlara karşı ayaklanılması, azledilmeleri ve onun yerine geçecek olan Müslümanların imamının tayin edilmesinin vacipliğidir. Naklettiğimiz sözleri arasında âlimler bunu şöyle ifade etmişlerdir: “Müslümanların ona karşı ayaklanmaları, onu azletmeleri ve adil bir imam tayin etmeleri vacip olur” Bu şer'i hüküm, yöneticinin küfre düşmesi” olan birinci durumun vuku bulmasına bağlıdır ve bununla ilintilidir. 


Bilindiği üzere imamlar, Müslümanların yollarının güvenliğini sağlayacak, topraklarını koruyacak ve aralarında dinin hükümlerini ikame edecek bir imamın tayin edilmesinin vacipliği konusunda ittifak halindedirler. İmam Kurtubi (rahimehullah ın Allah-u Teâlâ'nın 


„1 


“Hani rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife kılacağım” demişti. 


1. Bakara: 30 
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buyruğunu tefsirinde söylediklerinde olduğu gibi: “Bu ayet, üzerinde sözlerin birleşmesi ve onunla halifenin hükümlerinin uygulanması için işitilen ve itaat edilen bir imamın ve halifenin tayin edilmesinde asıldır. Bunun vacipliği hususunda ne ümmet arasında ne de imamlar arasında bir ihtilaf yoktur. Ancak şeriattan sağır olan Asam'dan' aktarılan bir görüş bulunmaktadır. Onun görüşlerini alıp onun mezhebine uyanların durumları da onun gibidir”? 


İmamet makamına kâfir olan bir yöneticinin zorbalıkla gelmesi durumunda bu hüküm daha da pekişmektedir. Bu, onun kalması ve yönetmesi üzerine terettüp eden zararların büyüklüğünden ötürü böyledir. Hakkını yerine getirebilecek birisi bulunmaması nedeniyle imamet makamının hakiki anlamda boş kalmasıyla, orayı Allah ve Rasülüne meydan okuyan kâfir bir kişinin kapatması arasında fark vardır. Kuşkusuz teşvikle ve korkutarak insanları küfre çağırdığından ve Allah'ın mü'minlere verdiklerine haset etmesi dolayısıyla ikincisinin Müslümanlara olan zararı daha şiddetli ve fesadı daha büyüktür. Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Kitap Ehlinden olan kâfirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. 
Allah büyük fazl sahibidir.” Allah (azze ve celle) şöyle buyurur: “Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli olduktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, imanınızdan sonra sizin kâfirlerden olmanızı isterler.”* Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “Onlar, kendilerinin inkâra sapmaları gibi sizin de inkâra sapmanızı istediler. 
Böylelikle bir olacaktınız.”5 Yine Allah (azze ve celle) şöyle buyurur: “Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kö- 


tülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmişlerdir.” $ 


1. Asam, sağır demektir. 

2. Tefsiru l-Kurtubi: 1/264 
3. Bakara: 105 

4. Bakara: 109 

5. Nisa: 89 

6. Mumtehine: 2 
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Kâfir yöneticinin mürted olması durumunda bu hüküm daha da pekişmektedir. Bunun nedeni, âlimlerin icmâsı ile mürtedin asli kâfirden daha büyük kâfir olmasıdır. Bundan ötürü mürted hakkındaki ceza daha ağırdır. 


Kâfir olan hâkimin azledilmesinin vacip oluşunun dayanağı, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'den gelen bir hadistir. Ubâde b. Samit (radıyallâhu anh)'dan rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Zorlukta ve kolaylıkta, rahatlıkta ve sıkıntıda, üzerimize yapılan kayırmalarda ve -Allah katında yanınızda bir delilin bulunduğu apaçık bir küfür görmeniz haricinde- yöneticilere karşı çıkmama, nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize ve Allah için kınayıcının kınamasından korkmayacağımız üzere Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e bey'at ettik”! 

İmam İbn Hacer (rahimehullah) şöyle der: “Özetle, icmâ ile bu kimse küfürden dolayı azlolunur. Her Müslümanın burada ayaklanması vaciptir. Kim buna güç yetirirse onun için sevap vardır. Kim yumuşarsa, ona günah vardır. Kim de aciz olursa, onun bu yerlerden hic- 


ret etmesi vacip olur”? 


Bu, bir yönetici kâfir olduğunda ya da bir kâfir galebe yoluyla geldiğinde ve Müslümanların beldelerinin kontrolü onun eline geçtiğinde şeriatın hükmüdür. Şimdi, insaflı kimse, zorbalıklarla İslam ülkelerini ele geçiren ve yönetimleriyle uzun süredir İslam'ın ve Müslümanların sıkıntılar çektikleri yöneticilerin haline bir baksın. 
Bunlar kendilerini, kanunlar koyan, helal yapıp haram yapan rabler kılmışlardır. Bununla birlikte âlimlerin Müslümanların imamı hakkında koşmuş oldukları tüm -ya da çoğu- sıfatlardan da yoksundurlar. 


Sonra İslam'a ve Müslümanlara, ismi Abdullah, Muhammed, Muammer, Hüsnü, Hasan veya Hüseyin olmakla birlikte aslında sarı çizmeli Mehmet ağa olan, alçak, ahmak, aptal, mücrim, kan dökücü, 


1. Buhari, Muslim ve diğerleri rivayet etmiştir. 


2. Fethu'l-Bari: 13/123 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acımasız, sabah-akşam kâfirlere boyun eğip rükûa kapanan, dindarlara ise nefret besleyip onları öldüren, cezalandıran, sürgün eden, dinden nefret eden, ifsat çıkaran, dine karşı savaşan, işlevsiz bırakan ve alçaltan bir adamdan ne hayır gelecektir? 


Nesillerin ömürlerini, bekleme, hazırlama, gözetleme ve sabretme arasında yok etmeleri mi yazılmıştır? Cahiliyenin sindirmeleri altında, icram kanunlarının cehennemlerinde, ezme ve boyun eğdirme vesilelerinden hangisi varsa hepsini tecrübe etmekten çekinmeyen zorbalara teslim olarak yaşamaları mı yazılmıştır? Allah ile izzetlenen İslam ümmetinin nerede olurlarsa olsunlar kıyamete kadar üzerlerine zillet ve miskinliğin yazıldığını, onlara en kötü işkenceleri tattıranların onlara musallat olacaklarını, yeryüzünde geçen tüm ömürlerini kafir batı ülkelerindeki düşmanlarının onlara bir lütuf ve ihsanda bulunmasıyla bir sığınak ve barınak aramakla geçireceklerini, İslam beldelerini ise “yöneticilerin” incelik, ilgi, sıkı ısrar ve kinle uyguladıkları korku, dehşet, icram ve cezalandırmalarının ateşinde yanmaya terk edeceklerini kim söylemiştir? 


Burada, daha önce geçen bazı incelemelerdeki bilgileri tekrar etmek istiyorum. Bu, mücahidlerle bu mürtedler arasındaki savaşın sadece “kâfir olan yöneticiye karşı çıkmayla' sınırlı olmadığıdır. 
Bana göre bu, bu büyük çağdaş meseleyi yüzeyselleştirme ve mesele hakkında hakiki bir ilaç olmayacak biçimde vakitleri ve kâğıtları yiyen cüzi tartışmalara çekmedir. Kuşkusuz bu yöneticilerin birçoğu, ya değişmiş, ya ölmüş ya da öldürülmüşlerdir. Ancak onların sistemlerinin durumu ve siyasetleri, Allah'a ve şeriatına isyan, Allah'ın dinine ve kullarına savaş esası üzerine devam etmektedir. Hatta ne zaman bir tağut gidecek olsa ondan daha şerlisi gelmiştir. Çünkü bu devletlerin temel kuralları ve kanunları küfürde kökleşmiş ve bu derinliklerine kadar ulaşmıştır. Darbe, miras ya da seçimlerle gelen yeni hâkimin yapması gereken, sadece bu yol üzere yürüyerek bu asıllara bağlı kalmaktır. Eğer bir değişiklik olacaksa bu şekilde olur 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ve yeni arzuların isteklerine karşılık ve yenilenen hevalara göre olur, İslam'laysa hiçbir ilgisi yoktur. 


Buna binaen, dikkatli bakıldığında hakiki savaşın, Allah'a karşı isyan üzere kurulu olan, hakka karşı gelme üzere bina edilen ve küfür üzerine kurulan bu vakıaya karşı olduğu görülecektir. İster bir hâkim gelsin ister diğeri gitsin bu sistemler devam ettiği sürece ve müesseseleri köklü bir şekilde kaldığı sürece bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Vacip olan, bu kâfir yönetime karşı ayaklanmak, onu köklerinden sökmek ve asıllarını yok etmektir, yoksa yalnızca kâfir olan bir yöneticiye karşı ayaklanma değildir. 


Buradan hareketle ben bu gün Müslüman ülkelerin vâkıasına bakarak, bu yöneticilere karşı ayaklanmanın hükmü ve kâfir olup olmadıkları konusunda tartışmalara girilmesinde büyük bir fayda görmüyorum. Bu, Müslümanlara çok büyük bir yarar sağlamayacaktır. Çünkü onlar sadece Müslüman bir hâkime ihtiyaç duymamaktadırlar, bununla birlikte ancak bu devletlerin gıdalandığı pis küfür ağacının kökünün kurutulmasıyla oluşabilecek olan İslami bir yönetime ihtiyaç duymaktadırlar. 


Bu yöneticiler İslam'ı bozan unsurlardan sadece birisini işlemekle kâfir olmamışlardır ve işledikleri küfürleri, hakkı ararken kavrayışlarının ihanetine uğrayıp tevil üzere işlememişlerdir. Bilakis bunlar sadece İslam'a savaş açmak için yönetime gelmiş, laik devletlerini de ancak halklarla İslam devletleri arasına girmek için kurmuşlardır. 
Hakikatte onların yaptıkları, kulların boyunlarına çöreklenmiş arsız batı sömürgeciliğinin yaptıklarının aynısını adım adım uygulamalarıdır. 


Aslında İslam'a karşı yapılan tam bir devrim, İslam'a son vermek ve ehlini ondan çıkarmak için sağlam yöntemler ve çizilmiş siyasetlere uyma olan bu büyük meseleyi teferruatlarla ilgili tartışmalarda sınırlamamız gerçek bir zulüm olacaktır. Her yönden dini 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reddettiğini, dinin hükümlerini kabul etmediğini ve şeriatlarına itiraz ettiğini dillendirip 'yeni bir din elbisesi içerisinde gelen küfür kanunlarının hâkim kılınmasını, benimsenmesini, kökleşmesini müjdeleyip bu uğurda fedai olduğunu dillendirmekte olan vâkıadan tamamıyla uzakmış gibi davranamayız. Sonra, bunlarla iyi işler yaptığımızı zannedip ve bu korkunç saptırmada haklarına zulmettiğimiz ve kötü zan beslediğimiz selefin menheci üzerine yürüdüğümü- 


zü zannedemeyiz. 


Edebiyatçı ve araştırmacı allâme Mahmud Şakir (Allah mekânını güzelleştirsin) bu inceliğe uyarıda bulunurken şunları söylemiştir: “Onların zamanımızın bid'atçılarının delil getirdikleri, mallarda, ırzlarda ve kanlarda İslam ehlinin şeriatına muhalif bir kanunla hüküm vermeleri” soruları ve İslam ehlini bağlayıcı bir kanun çıkarmaları ve bunlarda Allah'ın kitabının ve nebisinin lisanının dışında kanunlarla hüküm olunmaya gelince, bu fiil Allah'ın hükmünden yüz çevirme, onun dininden dönme, küfür ehlinin hükümlerini Allah subhanehu ve teâlâ'nın hükümlerine tercih etmedir. Bu, -bunu söyleyenleri ve buna davet edenleri tekfirde ihtilaf etmeleriyle birlikte- kıble ehlinden olan hiç kimsenin küfründe ihtilaf etmeyeceği bir meseledir. 


Bu gün üzerinde bulunduğumuz durum, istisnasız Allah'ın hükümlerinin tümünün terk edilmesi, Onun kitabındaki ve nebisinin sünnetinin dışındaki hükümlerin Onun hükümlerine tercih edilmesi ve Allah'ın şeriatında bulunan her şeyin geçersiz kılınmasıdır. 
Hatta mesele, uydurma kanunların Allah'ın inen kanunlarından daha üstün görülmesine kadar varmıştır. Buna dair delil getirenlerin iddiaları, şeriatın hükümlerinin zamanımızın dışında bir dönem için olduğunu, şu anda dönemi geçmiş olan sebep ve illetlerden ötürü indiğini, bunların son bulmasıyla tüm hükümlerin de işlevselliğini yitirdiğidir.” 
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“Bu, -bunu söyleyenleri ve buna davet edenleri tekfirde ihtilaf etmeleriyle birlikte- kıble ehlinden olan hiç kimsenin küfründe ihtilaf etmeyeceği bir meseledir” sözlerini iyi düşün. 


Çok fazla bir süre geçmeden bağlar koptu ve kıble ehlinin tümünü kapsayan bu icmâyı, ilme intisap eden, muhkem olan nasları müteşabihlere döndürmede ve ayetleri birbirleriyle çarpıştırmada maharet sahibi bir grup bozdu. Şer'an hükmü kesin olan bu meseleyi, hakkında ihtilafın caiz olduğu konulara dâhil ettiler. Burada da durmayıp sapıklıklarında onlara muhalefet edenleri karalama hamlesine başladılar. Hatta onlardan bazıları daha da ileri giderek, savunmuş oldukları seviyesiz saçmalıklar hakkında icmâ olduğunu iddia etmiştir. 
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Âlimlerin tümü, her hangi bir taife, İslam'ın zâhir ve mütevatir olan şeriatlarından birisinden imtina ettiğinde, onlara karşı savaşılmasının vacip oluşunda ve kelime-i şehadeti söylemelerinin buna bir mani teşkil etmeyeceğinde icmâ etmişlerdir. 


Bu, bilinen ve meşhur bir meseledir. Bu konu hakkında âlimlerin birçok sözleri bulunmaktadır. Şeyhul-İslam İbn Teymiye'nin (rahimehullah) şu sözleri de bu kabildendir: “Müslümanların icmâsı ile, İslam'ın zâhir ve mütevatir olan şeriatlarından birisinden imtina eden her taifeyle savaşılması caizdir, hatta vaciptir. Örneğin beş vakit namazı eda etmekten, zekât vermekten veya farz olan orucu tutmaktan imtina eden bir taife gibi. Yine Müslümanların kanlarını akıtmaktan çekinmeyen ve bâtıl yollarla onların mallarını alanlar da böyledir. 
Yine güç sahibi olarak bir yerde kalmakla birlikte namazlarını kılmayan, aralarında Allah'ın Rasülü'nün göndermiş olduğu şeriatla hükmetmeyenler, mescidleri olmayan, ezan okumayan, üzerlerine vacip olmasına rağmen zekât vermeyen veya birbirlerini öldüren, birbirlerinin mallarını gasp eden, çocukları öldürüp köleleştiren, Avrupalıların yaptıklarına uyanlarda böyledir. Onlardan birisi şeriata çağrıldığında “Bize şeriat geldi!” der. Bunlara karşı savaşılması vaciptir. Bu, tıpkı Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in sahabelerine haricileri öldürmelerini emretmesi gibidir. Bununla birlikte sahabeler (radıyallâhu anhum) onların namazları yanında kendi namazını hakir görür, onların oruçları yanında kendi oruçlarını hakir görürlerdi ve buna rağmen Ali (radıyallâhu anh) onlarla savaşmıştır. 


Savaşmadan önce İslam'ın kanunlarına/şeriatlarına bağlı kalmaya çağrılırlar, eğer bağlanırlarsa, onlardan güvence alınır, sadece sözleriyle yetinilmez. Hatta Ebu Bekir (radıyallâhu anh)'ın riddet ehline yaptığı gibi atları ve silahları onlardan alınır. Bu, onların teslimiyetleri gözükene kadar devam eder. Onlara İslam'ı öğretecek ve namaz kıldıracak birisi gönderilir. Aralarında itaatkâr olan bazıları 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Müslüman ordusunda kullanılır ve Müslümanların cemaati arasına katılır. Düzelene kadar at binmekten ve silah taşımaktan men olunurlar. Eğer Allah'a ve Rasülüne icabet etmezlerse, İslam'ın zâhir ve mütevatir olan kanunlarına/şeriatlarına bağlanana kadar onlarla savaşılması vacip olur. Bu, İslam âlimleri arasında hakkında ittifak bulunan bir meseledir”! 

Yine şöyle der: “Güç sahibi olan bir taife İslam'ın zâhir ve mütevatir olan bazı vaciplerinden imtina ettiğinde, onlara karşı savaşılması hususunda Müslümanların âlimleri ittifak etmişlerdir. Kelime-i şehadeti söyleseler ve bununla birlikte namazdan, zekâttan, Ramazan orucunu tutmaktan, Kâbe'yi haccetmekten, aralarında Kitap ve Sünnet'le hükmetmekten, fuhşiyatı, içkiyi, akrabalarla evliliği, haksız yere canların ve malların helal görülmesini, faizi veya kumarı yasaklamayı, kâfirlere karşı cihadı, kitap ehline cizye uygulamasını veya bunların benzeri olan İslam hükümlerini yerine getirmekten imtina ederlerse, dinin tümü Allah'a ait olana kadar bunların üzerine onlara karşı savaşılır.” 


Bilindiği üzere istihbarat, ordu ve polislerden oluşan devlet birimlerinin uyguladıkları ve yerine getirdikleri görevleri, sadece Müslümanların beldelerini zorla ele geçiren kâfir yöneticiyi korumak değildir. Bilakis bunlar, bu devletlerin sistemlerini, kanunlarını ve anayasalarını koruyan en temel öğelerdir. Bunların şerri burada da kalmayıp buna, insanları bu küfür kanunlarını kabule zorlama, bunlara muhakeme olunmaya mecbur etme ve bunlara karşı çıkan ya da itiraz eden herkesi kovalama, takip ve cezalandırmayı da kapsamıştır. Bununla birlikte doğunun ve batının kâfirlerine açık bir şekilde velayet /dostluk beslemekte, en küçük hususlarda bile onların yollarından gitmektedirler. İnsaflı olan herkes kesin olarak, bu birimlerin Allah'ın kelimesinin yücelmesi ve dinin yalnızca Allah'a ait olması için kurulup yetiştirilmediğini, bunların onları ne uzaktan ne de yakından ilgilendirmediğini bilebilir. 


1. Muhtasaru'l-Fetava'l-Mısriyye: 468 
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Eğer Allah'ın yolundan engelleyen bu mümteni/güce dayanan taifeler olmazsa, insanlarla şeriatın hükmü altına girip şeriatın rahmetiyle nimetlenmelerinin arasına kim girebilir? 


Bugün ne kadar davetçi ve İslami cemaat varsa hepsi de Allah'ın şeriatıyla yönetilmeye ve Allah'ın dinine dönmeye çağırmakta ve Allah'ın hükmünü geri getirmek için çalışmaktadır. -Farklı düzeylerde olsalar da- şeriatın işlevsiz bırakıldığı onlar arasında hakkında icmâ olunan bir konudur. Öyleyse “Müslümanlarla Allah-u Teâlâ'nın hükmü altında yaşamaları arasına engel koyanlar kimlerdir?” sorusuna açık bir şekilde cevap vermekten kaçıyoruz. Müslümanların akaidlerini sarsan, ahlaklarını yerle bir eden ve fikirlerini yozlaştıran yıkım kaynaklarının korunmasını üstlenenler kimlerdir? İnsanları altında olmaya ve onunla muhakeme olmaya mecbur eden uydurma kanunların ve yeryüzü hükümlerinin himayesini üstlenenler kimlerdir? İnsanlar uydurma anayasaların bir fıkrasına itiraz için harekete geçtiklerinde ya da âlemlerin rabbinin şeriatının kurulmasını talep ettiklerinde, yolları silahlı araçlarla, gazlarla ve sıcak sularla dolduranlar kimlerdir? Halklarını ezen mücrim yöneticilerin emirlerini yerine getirmek için hiçbir tereddüt yaşamadan harekete geçenler kimlerdir? Ve bu emirlerin kan akıtma, mescidleri yıkma, medreseleri yakma, namusları kirletme, hicap veya başörtüsü yırtma olması onlar için aynıdır. Buradaki delilleri, bunu yerine getirenin emir kulu olduğu, bu emirleri tam olarak yerine getirmeye çalıştıkları ve bu emirlerde en ufak bir gevşeklik göstermemeleri gerektiğidir! 


-Kim olursa olsun- bir kimse, istihbarat, ordu veya polisi, Allah'ın şeriatının işlevsiz bırakılması, dinine ve velilerine savaş açılması şeklinde özetlenen tüm bu cürümlerin uzantısından temize çıkarabilir mi? 


Eğer birimleri, yapıları, nizamları ve hedefleriyle bunlar, âlimlerin hakkında icmâ ettikleri mümteni taifeye uygun düşmüyorlarsa, 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kuşkusuz onların sözleri rüzgârın esintisinde kaybolan ve sadece kitapların konusunda hapis olan kelimelerden öteye geçemez. 


Tüm bunlarla birlikte zâhir ve mütevatir olan İslam kanunlarından imtina eden taifelerle savaşılmasında âlimlerin icmâ etmesiyle bu taifelerin tekfir edilip edilmemesi konuları arasında bir bağlantı yoktur ki bazıları her ikisini de bir şey yapmaya çalışıp birbirine dâhil edebilsinler. Şöyle ki, onlara göre inceleme ve tartışma yeri, 'bu taifelerin mürted olup olmadığı” konusu olacaktır. Bunların mürted olmadıkları görüşüne ulaştığında, varmayı istediği neticeye ulaşmıştır ki buda, onlarla savaşmanın caiz olmamasıdır. Oysaki bu iki durum arasında bir ilişki yoktur; bunlara karşı savaşılmasının vacip oluşunun nedeni /illeti, bunların riddetleri ve küfürleri değil bilakis İslam'ın zâhir olan hükümlerinden birisinden imtina etmeleridir. 
Bu imtina meydana geldiğinde ve zâhir olan bir şeriata karşı olduğunda, -ister küfrü savunulsun ister savunulmasın- âlimlerin icmâsı 


ile savaş vacip olur. 


İmam Ebu Bekir El-Cessas (rahimehullah)'ın şu sözlerinde olduğu gibi: “Faiz yeme üzerine yaşayan bir kimse, eğer bunu helal görüyorsa, kâfirdir. Eğer onu destekleyen bir topluluğa sığınıyorsa; daha önce İslam ehlinin topluluklarındanlarsa, imam onlar hakkında riddet ehli hakkındaki uygulamada bulunur. Eğer haram olduğunu itiraf eder ve bunu helal görmeden yaparlarsa; korunma altında olmaları durumunda, imam tövbe edene kadar onlara karşı savaşır. Eğer bir korunma altında olmazlarsa, vaz geçene kadar dayak ve hapisle onları bundan engeller.” 

Bundan ötürü Şeyhu'l-İslam bu şüpheyi izale etmiş ve bundan da ileri giderek Tatarlarla savaş hakkında şunları söylemiştir: “Hatta onlar arasında insanların seçkinlerinden olan salih kimseler bulunsa ve onlarla savaşılması ancak bunların öldürülmeleriyle mümkün olsa, öldürülürler. 


1. Ahkamu'l-Kuran; Cessas: 1/572 
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Zira imamlar, kâfirler Müslümanları kalkan edindiklerinde, savaşmamaları durumunda Müslümanlar hakkında korkulursa, kâfirleri kast ederek onlara atmamızın caiz oluşunda ittifak halindedir- 


» 


ler. 
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Düşman bir Müslüman beldesine saldırdığında, oranın halkının onlara karşı savaşmasının vacip oluşunda, eğer bundan aciz kalır ya da bunda gevşek davranırlarsa onlardan sonra gelenlerin onlara yardım etmelerinin vacip oluşunda ve -tüm yeryüzünü kapsasa dahidurumun bu şekilde genişleyeceğinde âlimlerin tümü ittifak etmişlerdir. Bu, bilinen, çokça ele alınan ve hakkında âlimlerin sözlerinin meşhur olduğu bir meseledir. 


Bununla ilgili olarak İmamu'l-Harameyn (rahimehullah) şöyle der: “Kâfirler Müslüman beldelerine ayak bastıklarında, şeriatın taşıyıcılarının tümü, Müslümanların teker teker (muayyen olarak) acelece harekete geçip toplu halde ve birer birer onlara karşı savunmaya koşmaları gerektiği” konusunda ittifak etmişlerdir. Hatta mesele, kölelerin efendilerinin itaatinden çıkarak istibdada karşı cihada çıkmalarının gerektiğine kadar varmıştır. Eğer ümmetin dini ve imamların mezhebi böyleyse, ihtiyaç halinde bu tehlikelere karşı verilen malların miktarının ne kıymeti vardır? Dünyanın tüm malları bir damla kan karşılığında verilecek olsa, onu geri getiremeyeceği gibi ona denkte olamayacaktır!” 

İmam İbn Abdulber (rahimehullah) şöyle der: “Savaş iki kısımdır: Farz olan savaş ve nafile olan savaş. Aynı şekilde cihaddaki farzda iki kısma ayrılır: Birincisi: Buluğ çağına eren özgür kimselerden müdafaa, savaş ve silah taşımaya güç yetirebilen herkese muayyen olarak genel bir farz olmasıdır. Bu, düşmanın muharip olarak İslam ülkesine girmesi durumudur. Bu gerçekleştiğinde, o beldenin tüm halkının hafif ve ağır, genç ve yaşlılar olarak savaşa çıkmaları vacip olur. Savaşçı veya kalabalık olması çıkmaya gücü yeten hiç kimse bundan geri kalamaz. 


1. Giyasu'-Umem: s. 191 
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Eğer bu beldenin halkı düşmanlarına karşı duramazlarsa, az olsun çok olsun o beldenin ihtiyacına göre onlara yakın olan komşu beldelerin savaşa çıkmaları gerekir. Bu, düşmanlarına karşı durabileceklerini ve onlara karşı savunma yapabileceklerini bilene kadar böyle devam eder. Aynı şekilde onların düşmanlarından daha zayıf olduklarını bilenlerin, onlara ulaşabileceğini ve yardım edebileceğini bilen herkesin onlarla birlikte savaşa çıkması vacip olur. Müslümanların hepsi başkalarına karşı tek bir el gibidir. Düşmanın indiği ve işgal ettiği bölgenin halkı düşmana karşı savunma yapmaya güç yetirebildiği zaman, diğerleri üzerinden farziyet düşer. Düşman İslam darına yakın olsa ve oraya girmese, yine onlara karşı savaşa çıkmaları gerekir.” 


Müslümanların kardeşlerine yardım ve destek için savaşa çıkmalarını “Müslümanların hepsi başkalarına karşı tek bir el gibidir” sözleriyle nedenlendirmesini bir düşün ve Müslümanları devletler ve bölükler, guruplar ve hizipler haline getiren -her bir hizbin katındakilerle sevindiği ve benimsedikleri kokuşmuş milliyetçilikle iftihar ettiği- Sykes Picot taksimatına göre hükümleri parçalayan ve detaylandıran muasır davetlere bir bak. 


Şeyhu'l-İslam (rahimehullah) şöyle der: “Düşman İslam beldelerine girdiğinde, en yakın olanların ve ondan sonra onlara en yakın olanların o düşmanı def etmesinin vacip oluşunda şüphe yoktur. Çünkü İslam beldelerinin tümü tek bir belde konumundadır.” 


Allame Ebu Bekir E-Cessas El-Hanefi (rahimehullah) şöyle der: “Müslümanların tümünün itikadında malum olan meselelerden birisi de, sınır bölgelerinde bulunanlar düşmandan korktuklarında, onlara karşı bir direnme güçleri bulunmayıp beldeleri, canları ve çoluk çocukları hakkında endişeye kapıldıklarında, düşmanın Müslümanlara olan saldırılarını engellemek için tüm ümmet üzerine onlara karşı savaşa çıkmaları farz olur. 


1. ELKafi fi fıkhi ehli’ l-Medine: s. 463 


60| 


e. CİHAD VE ŞÜPHELERLE SAVAŞ ° 


Bu, ümmet arasında hakkında ihtilaf bulunmayan bir konudur. 
Zira Müslümanlar arasında, düşmanın Müslümanların kanlarını mubah görüp çoluk çocuklarını esir alana kadar oturmalarının mubah olduğunu! söyleyen tek bir kimse yoktur” 

Şeyhu'l-İslam (rahimehullah) şöyle der: “Cihadın en önemli türlerinden olan saldırganın haremlerden ve dinden uzaklaştırılması olan savunma savaşı” icmâ ile vaciptir. İmandan sonra, dini ve dünyayı ifsat eden saldırgan düşmanı def etmekten daha vacip olan hiçbir şey yoktur. Bunun için herhangi bir şart yoktur, bilakis imkân nispetince def edilmeleri gerekir. Bunu, bizim arkadaşlarımızdan olan ve diğer âlimler böyle belirtmişlerdir. Zalim olan saldırganın def edilmesiyle, onun kendi beldesinde talep edilmesinin birbirinden ayrılması gerekir.” 


Yine canı ile cihad etmekten aciz olan varlıklı kimsenin mal ile cihad etmesinin vacipliği hakkındaki ihtilafı zikrettikten sonra şunları söyler: “İki rivayetin yerlerinin kifaye olan vacip hakkında olması gerekir. Düşman saldırdığında ise ihtilafın hiçbir yönü kalmamaktadır. Zira kuşkusuz onların dine, cana ve haremlere olan zararlarının 


def edilmesi icmâ ile vaciptir.” 


Hakkında icmâ olunan ve âlimlerin son derece net bir şekilde açıkladıkları bu hüküm de, bu çağda, şüphe, parçalama, alıp itiraz etme ve tenkit dairesine dâhil edilmiştir. Bu mesele de değişim baltalarından, düzenleme eylemlerinden salim olamamıştır. La havle velâ kuvvete illâ billâh. 


Bununla birlikte büyük ordularını getirmeleri, oralarda kendi hükümlerini ve hükümetlerini dayatmaları ve Müslüman halklara en kötü işkenceleri reva görmelerinden sonra, kâfirlerin Müslümanların beldelerine saldırmaları ve işgal etmeleri güneş gibi açık bir hale gelmiştir. 


1. Ahkamu'l-Kuran: 4/312 
2. EL-Fetava'l-Kubra: 5/537 
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Bu beldelerde, çocukları yaşlandıracak türde sayılı seneler içerisinde türlü fesat, inkâr, fasıklık ve dinden uzaklaşmalar meydana gelmiştir. Bu durumda Şeyhu'l-İslam'ın 'imandan sonra bu gibi kimseleri def etmekten daha önemli bir vacibin bulunmadığını" söylemesi garip değildir. Çünkü onların istikrar ve güven içerisinde kalmaları, zamanın uzaması ve günlerin geçmesiyle bu topraklardan imanın kalkması ya da ne ma'rufu bilen ne de münkerden sakınan 


bozulmuş bazı insanların kalması anlamına gelmektedir. 


Bundan ötürü büyük âlimler meselenin tehlikesini idrak edip konuyu büyütmüş, tehlikesini göstermiş ve Müslümanların tehlikeyi fark etmeleri ve meseleyi hafife almamaları için bunu musibetlerin en büyüğü ve felaketlerin en kötüsü olarak saymışlardır. Örneğin bu gibi durumlarla ilgili olarak İmamu'l-Harameyn El-Cuveyni (rahimehullah)'ın söylediklerine bir bakalım: 


“Kim hakka tutunur ve doğruluktan heva yönüne meyletmezse hemen şunu fark edecektir; dünyanın hazineleri, geçen ümmetlerin biriktirdikleri ve ölenlerin servetleri, kâfirlerin Müslüman beldelerinin bir tarafına ayak basmalarıyla karşılaştırılacak olsa, hakir ve değersiz bir hal alacaktır. Peki, beldelere sahip olsalar, kaleleri ve setleri dövseler, peçelilerden olgunluk örtüsünü yırtsalar, insanların rezillerinden olan nasipsizler irtidat ederek onlara yönelseler, özgür kadınlar dinsizlere karışsalar, açıklık ve süslenme onların örtülerini çıkarsa, mescidler yıkılsa, İslam'ın şiarları ve manzaraları kaldırılsa, cemaatler ve ezan kesilse, çanlar ve haçlar çıkartılsa, rezillik ve rüsvaylık nedenleri tehlikeli boyutlar alsa, İslam'ın yolu açık küfürle dolup taşan bir deniz halini alsa durum nasıl olur?” ' 


Bilindiği üzere bu hükümde, düşmanın Müslümanların beldelerine dışardan gelmesiyle kendi ehlinden ve yerlilerinden olanlar tarafından musallat olması arasında bir fark yoktur. Muasırlar bunu “Harici ve dâhili düşman” olarak tabir ederler. Kuşkusuz kâfirlerin 


1. Giyasu'l-Umem: s. 254 
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üstün gelmeleri ve zorla ele geçirmelerinden dolayı İslam'ı ve Müslümanları kuşatan zarar, aslında bu iki durumda her hangi bir farklılık arz etmeyecektir. Bu farklılık, kâfirlerin azgınlığı, hadlerini aşmaları, hile ve tuzakları, kinlerinin şiddeti ve saldırganlıklarının büyüklüğüne göredir. Bundan ötürü Şeyhu'l-İslam şöyle demiştir: “Allah'a imandan sonra, dini ve dünyayı ifsat eden saldırgan düşmanı def etmekten daha önemli bir vacip yoktur” Meseleyi, düşmanın saldırganlığına, dini ve dünyayı ifsat etmesine bağlamıştır. Bu, açıklayıcı bir sıfattır ve herhangi bir şeyle de kayıtlı değildir. Ne kadar saldırgan düşman varsa hepsi de dini ve dünyayı ifsat etmekte, ekinleri ve nesli yok etmektedir. Dolayısıyla bu vasfın aslının varlığı, Amerikanlar, Yahudiler veya bir başkalarıyla sınırlandırılamaz. 


Hatta İslam tarihinin olaylarını, kâfirlerin Müslümanların beldelerinde yayılmalarını ve kolay bir lokma şeklinde yutmalarını ihtiva ettiği musibet ve felaketleri düşünen bir kimse genellikle şununla karşılaşacaktır: Onların Müslümanların beldelerine saldırmaları ve haremlerini mubah kılmaları, Müslümanlar arasında ikamet eden ve onlara intisap eden, bununla birlikte onlara karşı kin ve nefret besleyen, bu nefretini ortaya çıkarma fırsatını yakaladığında ise onları öldüren, cezalandıran, kovalayan, azgınlaşan, haddi aşan ve zorbalaşan hainler ve dinden çıkanlar tarafından olduğunu görecektir. 
Müslümanlar bunların ellerinden hayallerine gelmeyecek ihanetler, kötülükler, ezalar ve acımasızlıklar görmüşlerdir. Onlar bir ara Müslümanlara gülümseseler de sinelerinin altında yıkıcı hastalıklar bulunmaktadır. Durum böyle olunca Kuran'ın nifak ehlini bunca nitelemesi ve onlardan sakındırması garip değildir. Onlar hakkında Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar.”' 

Hristiyan, Yahudi veya mürtedlerin hükmü altında bulunmalarına bakmadan bugün Müslüman ülkelerin halini düşünen bir kimse, çok kolay bir şekilde her iki durumda da Müslümanların sıkıntılar 


1. Münafikun: 4 
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çektiklerini ve her iki surette de kêfirlerin galebelerinin ateşiyle yandıklarını idrak edebilir. Galebenin asli kâfirlerde olması, -örneğin Irak, Afganistan, Filistin, Çeçenistan, Doğu Türkistan vb. gibi- ya da galebenin mürtedlerin ellerinde bulunması -diğer İslam ülkelerin- de olduğu gibi- arasında hiçbir fark yoktur. Her iki yerde de hapishaneler Müslüman esirlerle dolup taşmaktadır, her iki yerde de mücahidlerin kovalanmaları ve cezalandırmaları çok yaygındır, ahlakın bozulması, akaidlerin ifsadı, iman edenler arasında fuhşun yayılması, din, adab ve değerlerden soyutlananlara yeni alanların açılması, öne alınmaları ve diğer işlerinin kolaylaştırılmasının yanında hak ehline ve doğruluk davetçilerine baskı yapılması hiç kimseye kapalı kalmayacaktır. Hatta vallahi hükümetleri İslam'a intisap eden Arap ve acem tağutlarının zindanları, Yahudilerin ve Hristiyanların zindanlarında daha çetin, daha kötü ve daha rencide edicidir. Bununla birlikte hepsi de icram ve şer yörüngesinde hareket etmektedirler. 


Malum olduğu üzere Ebu Bekir es-Sıddık (radıyallâhu anh} ın Usame (radıyallâhu anh)'n ordusunu Rumlarla savaşa göndermesinin nedeni, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in bizzat kendisinin bu sancağı bağlaması ve ölüm döşeğindeyken bunu yerine getirmelerini vasiyet etmesidir. 
Bu orduda bulunmayan diğer sahabeler (radıyallâhu anhum)'u ise, Ebu Bekir (radıyallâhu anh) büyük seferberlik dâhilinde Allah'ın kendilerine hidayet etmesinden sonra arkalarını dönüp mürted olan ve İslam'ın hükmü altında ve İslam devletinin gölgesinde olan dâhili düşmanla savaşa çıkarmıştır. Bu kabilelerden İslam üzerine sebat eden herkes, Müslüman ordularla yardımlaşarak kendi kavimlerine karşı onlarla birlikte savaşmışlardır. 


İmam İbn Hazm (rahimehullah) Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) in vefatından sonra insanların hallerini ve sınıflarını zikrettikten sonra şunları söyler: “Ancak her kabile arasında mürtedlere karşı koyan mü'minler bulunuyordu. Yemame'de Müslüman taifelerle birlikte Sumame b. Usal Müseyleme'ye karşı savaşıyorlardı. Yine başka bir kavim arasında Esved bu işi yapıyordu. 
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Beni Temim ve Beni Esed kabileleri arasında Müslümanlardan olan büyük bir grup mürtetlere karşı savaşıyordu. Malik b. Nuveyre vb. oluşan dördüncü bir taife ise mezkür olan taraflardan birisine dâhil olmayıp galebenin kimin için olacağını bekliyordu. Ebu Bekir (radıyallâhu anh) onlara ordular gönderdi ve Museyleme öldürüldü. 
Farisi asıllı olan faziletli Feyruz ve Zazeveyh (radıyallâhu anhuma) Esved El-Ansî'yi öldürdüler ve bundan sonra daha bir sene geçmeden başından sonuna kadar hepsi İslam'a geri döndüler” 


Buna binaen, sebepler hazır olduğunda, şartlar ve olanakları da buna yardım ettiğinde Müslümanların her zaman harici bir düşmanın beldelerine girmesini ve topraklarına saldırmalarını ve sadece o zaman savaşa çıkmayı beklemeleri gerekmez. Ancak onlar bu gerçekleşmediğindeyse ne kitaptan ne de sünnetten hiçbir delili olmadan el çekmeyi gerekli görürler. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (rahimehullah) şöyle der: 


“Müslümanların, düşmanları yanlarına gelene kadar beklemeleri İslam şeriatından değildir. Bunu, ne Allah, ne Rasülü ne de Müslümanlardan birisi emretmiştir. Ancak Müslümanların cihad için onları hedeflemeleri vaciptir. Eğer onlar harekete geçerlerse, Müslüman ülkelerine geçene kadar kendi hallerine bırakılmaları caiz değildir. Bilakis vacip olan, İslam askerlerinin Müslümanların sınır bölgelerine gönderilmesidir. Allah-u Teâlâ tüm işlerinde Müslü- 


manlar için dünya ve ahiretin iyiliğini seçer.” 


Burada bilinen yakın düşmanla mı yoksa uzak düşmanla mı başlanılması gerektiği” meselesini ortaya atmayı hedeflemiyorum. Bu meselenin aslı, her iki savaşında meşru oluşuna ters değildir. Tartışılan, hangisiyle başlanılmasının daha faydalı ve daha etkili olduğudur. Bu, genellikle özel olarak mücahidlerin genel olarak Müslümanların yaşamış oldukları şartlar ve durumlara göre şekillenen sahayla ilgili bir meseledir. 
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İnceleme ve istişareden sonra mücahidlerin öncelikle savaşacakları bir düşmanı seçmelerinde kendileri için bir günah yoktur. Bu, tıpkı bu günlerde mücahidlerin, en saldırgan düşman ve Yahudi ve mürtedlerden olan diğer kâfirlere en çok yardım eden olması itibariyle genel eylemlerini ve hedeflerini Amerikanlara yöneltmesi gibidir. Neredeyse tüm cihad sahalarında bu mücrimlerin o bölgede dine karşı savaş açan kâfirlerin desteğinde elleri bulunduğu görülmektedir. Bu ikiyüzlü devlette bunu saklayıp gizlememekte hatta bununla gururlanıp bunu göstermekte aşırıya gitmektedir. Öyleyse bu durumda mücahidlerin eylemlerinin başına, Müslüman bölgelerine uzanan, harap eden, yıkan, ifsat eden, kendi dostlarından ve uşaklarından olan bozguncu ve müfsitlere yardım eden bu saldırgan eli kesmeyi koymalarında bir beis yoktur. 


Bu, hakkında bir sorun olmayan bir meseledir. Bugün mesele, bu mürted nizamlara karşı savaşma ve -bunu uygulayan ve yerine getirmeye çalışanlar bir tarafa- bunu söyleyenlere karşı bile şiddetli tepkilere kadar varmıştır. Sonra milliyetçilik içerikli diyaloglar, evin içerisinin düzenlenmesi, iç cephenin güçlendirilmesi, diğer tarafın bakış açısının anlaşılması ve başka saçmalıklarla, aslında herhangi bir vesileyle cihad ibadetinden sıyrılma ve korunma amaçlanmaktadır. Bunların durumu, ancak saf içkiyle suya kanmayı isteyen ve bununla sadece daha fazla susayarak helak olanın durumu gibidir. 
Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azapla azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir.” 

Sonra sadece harici düşmanla savaşılması gerektiğini söyleyip kendi sahalarında savaşma, kendi sıkıntı, dert ve yaralarını görebilme şerefine erişemeyenler, eylemin detaylarına girmeden uzaktan genel bakışlarla yetinenler, saldırı pozisyonunda olan bu harici güçlere karşı zaferin ve perişan edilmelerinin kaçınılmaz olduğunu 


1. Tevbe: 39 
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zannetmektedirler. Bu konuda onları, ilk işgal kıvılcımının tutuşması esnasında insanların sadece büyük sempatileri aldatmaktadır. 
Süreç uzadığında, işgal yerleşip yayılmaya başladığında, otoriteleri artıp cihad yolculuğu zafer ile kırılma, yükselme ve alçalma arasında gidip geldiğinde, işe entrikalar, desiseler ve nifak tohumları karıştığında, coşku parıltılarının sönmeye başladığını ve destek heyecanı- nın zayıfladığını görürsün. 


Kişi Müslümanların halledilmesi gereken meselelerini, köklü bir şer'i çıkış ile ve gerekli olan vacipleri yerine getirme amacıyla değil sadece hamaset ve duygusallıkla yerine getirir. Bu tür uygulamalardan kısmen istifade edilse de, hızlı seyir halinde olan cihad kervanında, konumlarının değerlendirilmesinde ve geleceğin bilinmesinde bunlara itimat edilmesi ve bunlara güvenilmesi mümkün değildir. Çünkü duygular sınırlandırılamaz, şeriatın işleri duygulara bırakılacak olsa, ne bir düzene girebilir ne de devamlı olabilir. Müslüman kişiden istenilen, yapıcı olmasıdır, etkileyen olmasıdır etkilenen değil. Muasır cihad sahalarında bunun birçok örnekleri bulunmaktadır, Filistin, Çeçenistan veya son merhalesinde Irak sahası bunun birkaç örneğidir. 


Bundan ötürü, herhangi bir merhalede cihad için istekli olan, cihad meseleleriyle son derece ilgilenen, harici düşmanla savaşta kalplerinde karar bulan ve kökleşen bu düşüncelerin, dâhili düşmanla savaşta bir yararı olmamasıyla karşılaşılabilir. Çünkü kapıların kapalı olduğunu, zafer parıltılarının bir ümit vaat etmediğini, yıllarca süren kızgın savaşlar ve büyük fedakârlıkların hala meyvesini vermediğini, halkın etkileşimi ve medyanın yoğun yöneliminin olduğu altın merhalenin kesintiye uğradığını ve sona erdiğini görmektedirler. Bundan sonra, yönetimde bulunan nizamlara karşı çıkmak için barışçıl hem de aynı zamanda şer'i vesileleri bulduğu gibi işgalcileri çıkarmak için de barışçıl alternatifler arama uğruna gerisin geriye dönülmektedir. Böylece eylemsel olarak cihad kapısı tamamıyla kapanmakta, kısırlaştırılmakta ya da engeller koyarak ve 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-kıyamet gününe kadar uygulanması mümkün olmayan- kavramlarla kuşatılarak sadece Filistin'de Yahudilere karşı yürütülen cihadla sınırlandırılmaktadır. 


İnatlaşmadan ve zorlamaya gitmeden şifa verici devayı isteyen kimseye, Allah-u Teâlâ ebedi olan apaçık ayetlerinde şunları buyurmaktadır: “Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip-geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip-dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri biz insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip-ayırması ve sizden şahidler (veya şehidler) edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez; (Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve inkâr edenleri yok etmesi içindir. Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” 


Bu ayetlerle ilgili olarak selef imamlarının ve onlardan sonra gelen âlimlerin sözlerine müracaat edilmelidir. Zira bunlar, yolun uzamasının kendisini yorduğu ve yardımcıların azlığının yıprattığı herkes için tatlı bir merhemdir. Böylece akıbetin müttakilere ait olduğunu, küfrün kokuşmuş bir kabarışı olduğunu ve yakında yok olacağını, bu büyüklükte, hacimde, teçhizatta, sertlikte, hazırlıkta ve destekte bir çatışmanın ancak büyük bir çaba, uzun bir sabır, köklü bir menhec, oturaklı bir akide, koşullara göre sağa sola yalpalamayan Allah'a kesin bir güvenle ve olabileceğine mutmain bir kalple kesin olarak inanacaktır. Bu, iki güzellikten birisine erişene dek cihad etmeyi isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu şeydir. İşini coşan bir duygusallık ya da dalgalanan hayalleri üzerine bina eden ise, eğer yolun yarısına ulaşmışsa talihli bir kimsedir. Allah'tan afiyet ve sebat diliyoruz. 


1. Ali-İmran: 137-142 
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Âlimler, Müslümanlara karşı kâfirlere destek olan ve onlara karşı kâfirlere yardım edenlerin küfründe ittifak etmişlerdir. Allah'ın fazlıyla bu mesele, Allah'ın kitabındaki en açık meselelerdendir ve bu anlamla ilgili gerçekten birçok ayetler bulunmaktadır. Necid davet âlimleri özellikle bu meseleyi etraflıca ele almış ve konuyla ilgili detayları zikretmişlerdir. Hatta konuyla ilgili özel kitap ve risaleler kaleme almışlardır. Onların kitapları ve sözleri hala ders görülmekte, yayınlanmakta, tekrarlanmakta ve insanlar bunları hiç kimsenin dokunmaya, karıştırmaya ya da yaklaşmaya cesaret edemeyeceği kabul edilen doğrulardan saymaktadırlar. 


Suudi ailesi bu çıkmaza düşüp ayağından başına kadar bu işe bogulduğunda durumu aşırı bir şekilde açığa çıkınca, kalemler dikildi ve diller sarkmaya başladı. Bu hüküm hakkında şüphe oluşturabilmek için oradan oraya koşuşturdular, kuşkular oluşturdular, zorunlu olarak ve mecburen bunu alınıp-reddedilen konular çerçevesine dâhil ettiler ve hakkında imada bile bulunulmasına razı olmayacakları ihtilaflı konulardan saydılar. Bunun üzerine bizler, bu rapor ve incelemelerin birçoğunun samimi bir şekilde hakka ulaşma çabası üzerine hazırlanmadığını, bunların ancak tağutların arzularının gidişatına göre şekillenen, -işledikleri küfür yaz güneşinden daha açık bile olsa- onların küfürlerini ve riddetlerini ispat eden tüm kapıların kapatılması çabaları olduğunu öğrendik. 


Dileyen söylenilen icmâyı kabul etsin ya da etmesin, onu tanısın ya da ona karşı savunmada bulunsun, onu onaylasın ya da ona itirazda bulunsun, her halükarda Müslümanlara karşı kâfirlerle yardımlaşanların küfürlerinin belirtilmesi, mücahidlerin çıkardıkları, uydurdukları veya icat ettikleri bir söz değildir. Bunu, ne onların coşkuları ne de duygusallıkları üretmiştir. Bununla ilgili olarak güvenilir ve emin olan âlimlerin hakkı açıklayan ve bu hükmü belirten sözleri çok nettir. Mücahidler şeriatın hükümlerini ters yüz edip ona göre 


|69 


70 


e EB Û YAHYA EL-LİBİ ° 


şekillenen, ne zaman zorba tağutlar bir rahatsızlık verecek olsa, nasları parçalayıp değiştirenler değillerdir. Yine onlar şer'i hükümleri belirlemede insanların meyillerine uymamakta ve duygu fırtınalarına itimat etmemektedirler. Kuşkusuz hakka uyulur, hak uydurulmaz. 


Bu meseleyi karmaşık bir hale getirmek için sayfalar karalayan ve ince kalemleriyle gizli şüpheler çıkaranların, öncelikle yazdıklarında tağutların rızalarına iltifat etmeyen, korkaklığın ve çaresizliğin (dünya sevgisi ve ölümden korkmanın) şeriatın hükümleriyle oynamaya sevk etmediği güvenilir âlimlerin parmaklarının yazdıklarıyla işe başlamaları gerekir. Mücahidler, bu hükmü kendileri çıkarmadıklarına ve icat etmediklerine göre onlar üzerine bir yol yoktur. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların’ aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır.” 

Müslüman avamın Yahudilere olan nefretlerinin ve onlarla ilişkisi olan herkesi kerih görmelerinin ne derecede olduğu bilinmektedir. Tüm Müslümanlar katında sadece Yahudi kelimesinin küfür olarak söylenmesi bile, içine kapanık kimsenin kışkırtılması ve halim kimsenin kızdırılması için yeterlidir. Bundan ötürü neredeyse şimdiye kadar onlara saldırmayan ve onlarla ilişkiye girmenin çirkinliğini belirtmeyen tek bir âlime rastlayamazsın. Son Gazze savaşında Refah geçidini kapatmasıyla ilgili beyanatta olduğu gibi. Yeryüzünün farklı bölgelerinden birçok âlim, Yahudileri destekleyen ve yaptıkları cürümlerde onlara yardım edenlerin küfrüne dair imza atmışlardır. Bunu uzatıp detaylandırmışlar ve konuyla ilgili âlimlerin sözleriyle deliller getirmişlerdir. Ancak yardımlaşma meselesi hakkında doğan saçma sözlerden hiçbirisini bunlar hakkında duymadık. 


1. Şura: 42 
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Kişi eğer bu hükmü Mısır tağutunun Refah kapısını kapatması üzerine tatbik edecek olsa, onun için türlü türlü özürler bulunabilirdi. İş Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de veya diğer yerlerde Müslümanlara karşı kâfir Amerikalılarla yardımlaşmaya varınca, işleri kılıfına uydurmak için türlü zorlamalara girilebilir. Öyle ki, bu yardımlaşma sadece bir geçidin kapatılmasıyla ilgili değildir, kör birisine dahi açık olabilecek şekilde net ve rezil edicidir. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? “Sizin k4firleriniz onlardan daha hayırlı mıdır? Yoksa sizin için Kitaplarda bir beraat mı var?” 


İmam Ebu Muhammed b. Hazm (rahimehullah) şöyle der: “Kim kendi ihtiyarıyla karşılaştığı Müslümanlarla savaşmak üzere küfür ve harp diyarına giderse, bu fiili ile mürted olur. Güç yetirildiğinde öldürülmesinin vacip oluşu, malının mubah oluşu, nikâhının bozulması ve diğer tüm mürted hükümleri onun için geçerli olur. Çünkü Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hiçbir zaman bir mü'minden beri olmamıştır. Aynı şekilde Müslümanlardan Hind, Sind, Çin, Türk ve Rumların topraklarında ikamet edenlerde böyledir. Eğer bineği bulunmadığından, malının azlığından, bedeninin zayıflığından ya da yolların kapalı olmasından dolayı çıkmaya güç yetiremezse, mazurdur. Eğer orada Müslümanlara karşı savaşır, hizmet ya da yazı işlerinde kâfirlere yardımcı olursa, bu kimse kâfirdir.”” 


İmam Muhammed b. Abdulvahab (rahimehullah) İslam'ı bozan unsurları sayarken şunları söyler: “Sekizincisi: Müslümanlara karşı müşriklere destek ve yardımcı olmak. Bunun delili Allah-u Teâlâ'nın şu buyruğudur: “Sizden kim onları veli edinirse, kuşkusuz oda onlardandır. Muhakkak ki Allah zalim olan topluluğa hidayet etmez.” 


Allame Ahmed Şakir (rahimehullah) özel olarak Mısır ümmetine ve genel olarak İslam ümmetine yazdığı uzun ve detaylı bir risalesinde şunları söylemektedir: “Az olsun çok olsun yardımlaşma 


1. Kamer: 43 
2. El-Muhalla: 11/200 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türlerinden herhangi birisiyle İngilizlerle yardımlaşmaya gelince, bu tekitli bir riddet ve açık bir küfürdür. Bunda herhangi bir özür kabul edilmeyeceği gibi her hangi bir tevilde fayda sağlamaz. Ne ahmakça bir asabiyet, ne saçma bir siyaset ne de nifak olan bir dalkavukluk bu hükümden kurtaramaz. Bu, ister fertler, ister hükümetler isterse de liderler tarafından gerçekleşsin hepsi de küfür ve riddette birdirler. 
Ancak cahil olup hata eden, sonra durumunu fark edip tövbe eden ve mü'minlerin yollarını benimseyenler; eğer kalplerinde Allah'a karşı samimi olur, siyaset ve insanlar için davranmazlarsa belki Al- 


lah'ın onların tövbelerini kabul etmesi umulur. 


İngilizlere karşı savaşmanın hükmünü ve herhangi bir yardımlaşma ya da muamele şekliyle onlarla dayanışmaya girenlerin hükmünü açıklayabildiğimi zannediyorum. Böylece insanların hangi tabakasından olursa olsun ve yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun Arapça okuyabilen her Müslüman'ın bunu kavrayabileceğini 


umuyorum. 


Bunları okuyan her kesin beyana ve açıklamaya ihtiyaç duymadan “yeryüzündeki her bir Müslümana göre bu anlamda Fransızların durumunun İngilizlerin durumuyla aynı oluşunda’ hiçbir şüphe duymayacağını zannediyorum. Kuşkusuz Fransızların Müslümanlara olan düşmanlıkları, İslam'ı silmek ve İslam'a karşı savaşmak için eylemlerindeki aşırı asabiyetleri, İngilizlerin asabiyetlerinin ve düşmanlıklarının kat kat fazlasıdır. Hatta onlar tutuculuk ve düşmanlıklarında ahmaktırlar. Onlar, hüküm ve otorite sahibi oldukları her İslam beldesinde Müslüman kardeşlerimizi öldürmekte ve İngilizlerin işledikleri suçları ve vahşeti küçük ve sönük bırakacak suçlar ve çirkinlikler işlemektedirler. Onlar ve İngilizler hükümde aynıdırlar; her yerde onların kanları ve malları helaldir. Yeryüzünün her hangi bir bölgesinden olan bir Müslümanın her hangi bir yardımlaşma türüyle onlarla dayanışma içine girmesi caiz değildir. Onlarla yardımlaşmanın hükmü, İngilizlerle yardımlaşmanın hükmü gibidir; 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riddet ve genel olarak dinden çıkmadır. Bunda onlarla yardımlaşa- nın rengi, türü ve cinsi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.” 


Bu imamın bu risalesindeki sözleri son derece güçlü, açık, net ve detaylıdır. Risalesini kolay bir üslup ve âlimler bir yana avamın bile anlayacağı derecede basit bir tarzda yazmıştır. Risalesinde, bu muhkem fetvayı yazarken bir bulanıklık ya da karışıklık olmadığını belirtmiştir. Burada yazdıkları, kalem şaşması, duyguları coşturma ibareleri, hamasi bir tepki değildir, bilakis bu hükümleri akli ve ilmi yetilerinin olgun olduğu bir dönemde yazmıştır. Şöyle der: “Biz şöyle demiştik: “Yeryüzünün her hangi bir bölgesinde bulunan her Müslümanın onlara karşı savaşması ve sivil olsun asker olsun bulundukları yerlerde onları öldürmesi bir vaciptir.” Bizler bu cümledeki her harfi hakiki anlamda kast etmekteyiz.” 


Bu, çıktığı zamandan günümüze kadar yayılmış ve meşhur olmuş bir fetvadır. Bunun yayılmasının gerekçeleri, bunun doğunun ucuna ve batının ucuna kadar ulaştığının garantisidir. Bu fetvayı âlimler okumuş, matbaalar müstakil olarak ve ek olarak basmışlardır. Buna karşılık ne bir tepki verildiğini ne de kayda değer bir itirazda bulunulduğunu görmedik. Hatta Allah'a yemin olsun ki, orada yardım anlamına gelen mücerret dayanışmadan daha ötesini zikretmiştir ve aynı hükmü onlarla barış yapıp onlara karşı savaşmayanlara da vermiştir! Gerçekten de ben bu kısmın gerçek yönünü tam olarak kavramış değilim. Şöyle der: 


“Yeryüzünün tüm bölgelerindeki Müslümanlar bilmelidirler ki, bir Müslüman, İngiliz, Fransız, müttefikleri ve benzerlerinden Müslümanları köleleştiren İslam düşmanlarıyla herhangi bir yardımlaşma şekliyle yardımlaşır, din kardeşleri aleyhine söz ya da eylemle onlara yardım etmesi bir tarafa onlarla barış yapıp gücü nispetince onlarla savaşmazsa; eğer bu şeylerden birisini yapar sonra da namaz kılarsa, namazı batıldır...” Çözülme ve uyum davetçileri bunu uzak görsünler, bu bizim okluğumuzdan değil, ancak muhakkik imam, 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muhaddis, fakih, kâdı, müfttü, edebiyatçı, allame Ahmed Şakir'in hazinelerindendir. Yoksa öyle değil midir? Allah onun hakkı haykırmasını hayırla mükâfatlandırsın ve sözlerini şeriatla oynayan yumuşayıcıların boğazlarında bir diken olarak bıraksın. 


Bilindiği üzere şeyh, bu gün Müslümanların yeryüzünün birçok bölgelerinde yaşamış oldukları vakıaya benzer bir ortamda konuşmaktaydı. Senin üzerine düşen, yalnızca İngilizler ve Fransızlar kelimeleri yerine Amerikanlar kelimesini koymandır. Bu durumda kelamın yerinin uyumlu ve durumun nitelenmesinin bize uygun düştüğünü göreceksin. Örneğin Fransızlarla ilgili şu sözlerini bir düşün: “Onlar, hüküm ve otorite sahibi oldukları her İslam beldesinde Müslüman kardeşlerimizi öldürmekte ve İngilizlerin işledikleri suçları ve vahşeti küçük ve sönük bırakacak suçlar ve çirkinlikler işlemektedirler. Onlar ve İngilizler hükümde aynıdırlar; her yerde onların kanları ve malları helaldir.” 


Amerikalıların, İngilizlerin ve müttefiklerinin Afganistan ve Irak'ta, Yahudilerin Filistin'de yaptıklarının hakikati bununla aynı değil midir? Şeyhin “her yerde onların malları ve kanları helaldir” 


sözünün anlamı nedir? 


İnsaf sahibi her kişi bu imamın yazdıklarına müracaat etsin ve baksın; bu meselenin her hangi bir yerinde mücahidler onun söylediklerini aşmışlar mıdır, yoksa cesurca söylenmiş bu güçlü sözler, batılıların Müslümanların ülkelerine saldırdıkları (sömürdükleri) ve öldürmenin barbarca, rastgele ve vahşice olduğu bir zaman dilimine mi mahsustur da; şu anda güvenlik konseyinin kararlarıyla yapılan sömürgeler, birlemiş milletlerin örtüsüne bürünen ve barışın korunması kılıfına sığınanların Müslümanları öldürmeleri akıllı füzelerle olduğu için bunda bir beis yok mudur? Bununla birlikte bunların işledikleri suçlar ve cürümler, allame Ahmed Şakir'in söy- 


lediklerine denktir ya da daha da fazladır. 
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Şeyh Süleyman el-Ulvan (Allah esaretini çözsün) şöyle der: “Birden fazla âlim, Müslümanlara karşı kâfirlerle mal ve can ile dayanışma ve yardımlaşmaya girmenin, mızrakla ve beyanla onları savunmanın küfür ve İslam'dan riddet olduğu konusunda icmâ nakletmiştir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Sizden kim onları veli edinirse kuşkusuz oda onlardandır. Kuşkusuz Allah zalim olan topluluğa hidayet etmez.” 
Allah düşmanlarıyla yardımlaşma, onları destekleme, İslam beldelerini vurmaları ve ihlaslı liderleri öldürmek için onların vesilelerini ve imkânlarını hazırlamadan daha büyük veli edinme var mıdır?” 


Şeyh Abdulaziz b. Baz (rahimehullah) şöyle der: “İslam âlimleri, Müslümanlara karşı kâfirlerle yardımlaşan ve her hangi bir şekilde onlara destek olan kimsenin onlar gibi kâfir olacağı hususunda icmâ etmiştir”! 

Bu mesele, bu seferki haçlı seferlerinde en çok işlenilen meselelerdendir. Ancak bu gün bu mesele, şüphelerin ve tartışmalı konuların dehlizlerine sokulması amaçlanarak umursamazca ve çirkince bir yumuşatma ve bozma saldırılarına maruz kalmaktadır. Böylece bundan sonra Müslümanlara karşı kâfirlerle yardımlaşan tağutların güven içerisinde olmaları sağlanmış olacaktır! Uzun güvenliğin dolayısıyla müjdelen ey dörtgen! 


Bunlar, mücahidlerin doğrultusunda harekete geçtikleri şer'i vakıayla ilgili beş icmâdır. Bu icmâların belirttiği şer'i hükümleri kitap ve sünnetin birçok nasları da desteklemektedir. Bunlar meşhurdur ve herkesin ulaşabileceği şekildedir. Ancak bizler bu nasların zikredilmesiyle konuyu uzun tutmak istemedik. Bu hükümlerden hiç birisi ne mücahidlerin torbalarından çıkmıştır, ne bunlar onların fikirlerinin yonttukları ya da sahanın fetvalarıdır, ne de bu hükümleri onların tepkileri, hamasetleri ve ani çıkışları doğurmuştur! 
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Bilakis birçok âlim, bu hükümleri en fazla zikredenler, açıklayanlar ve itirazlar bir yana bunlara uyarıda bulunanlara reddiye verenler olmuşlardır. Birde bakıyoruz ki, bu gün bunlar iplerini sıkıca bağladıktan sonra bozmaya başlamışlar; daha önce çürüttükleri şüphelerin aynısını alıp, güçleri nispetince bozmaya ve doğru konumlarından tahrife çalışarak bu delillerin ve icmâların arasına sokmaya çalışmaktadırlar. Bunların varmış oldukları her yönden çelişki dolu bu noktalarının, hala elimizde var olan kendi sözleriyle reddolunmaları ne kadar da kolaydır. Öyleyse günah, asıl üzere bağlı kalan ve bunun üzerine yürüyen mücahidlerin günahı değildir. Kınama, değiştiren ve bozana, şaşkınlığından ötürü onu öldürecek olana tu- 


tunanadır. 


Mücahidler kör taklitçiler olmamalıdırlar; insanlar güzel işler yaptıklarında güzel işler yapan, kötü işler yaptıklarında kötü işler yapan olmamalıdırlar. Tıpkı şu rivayette olduğu gibi: “İnsanlar güzel yaptıklarında bizde güzel olanı yaparız, kötü olanı yaptıklarında bizde yaparız” diyen kör taklitçilerden olmayın. Ancak kendinizi sağlama alın; iyi işler yaptıklarında sizde iyi olanı yapın, kötü işler yaptıklarında zulmetmeyin.” 
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SON OLARAK 


Topluluğun varmış olduğu şüpheleri düşünen bir kimse, dalaletin ancak başka bir dalaleti doğurduğunu, bid'atin ancak yeni bir bidati çıkardığını bilecektir. Daha önceleri bu topluluklardan birçoğunun iddiası, bu nizamların hakikatlerinin itirafı ve bunların Allah ve Rasülüne karşı meydan okudukları, dine karşı savaşan kâfir hükümetler olduklarında inatlaşmama üzereyken, bu gün birçokları katında bu meselelerden bahsetme, ilgi ve dikkate değer olmayan önemsiz iştigaller haline gelmiştir. Hatta bazıları birkaç adım öne geçerek, bu nizamların meşru olduğunu onaylayan tarafa geçmiş, kendilerini ve Allah'ın kendilerine verdiği ilmi, şüphe kırıntılarını araştırmaya adamışlardır. Böylece İslam ümmeti derin uykusundan uyanmaya başlayıp bu tağutların onları uzun zamanlar uzaklaştırdıkları hidayete yaklaşmalarından sonra, hakkı reddetmek için batılla birlikte mücadele eder olmuşlardır. 


Allah'a yemin olsun ki bu, Allah (azze ve celle) huzurunda hesaba çekilecekleri büyük bir cinayettir. Bunun nedeni, ümmete bu mürted düzenlerin hakikatini anlatmak, gözlerindeki perdeyi kaldırmak ve onları uyuşturan şüphelerin izale edilmesi, bir gün içerisinde ya da bir kalem çizgisiyle olmamış, bilakis durmaksızın sürdürülen büyük çabalar, canlardan, ırzlardan, ömürlerden ve mallardan verilen ve hala da verilmekte olan büyük bedellerle olmuştur. 


Bu gün sapkınlık ve yumuşama davetleri sadece bu şişman düzenlerin meşruluğunu ispat etmekle kalmamış bilakis bazı sapıklık davetçileri, Yahudi ve Hristiyanlarla yaklaşma ve imanın en güçlü bağı olan “Allah için sevme ve Allah için buğzetmeyi” silme alçaklıklarına kadar düşmüşlerdir. 


Artık orada dini yumuşatma ve delillerini ortamlara uydurma, hatta hükümleriyle oynama üzerine belirginleşen bir akım oluşmuş bulunmaktadır. Bunların hepsi de, ne kadar çabalasalar ve engelleri 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kaldırsalar da, onlar için kaçınılmaz olan yüzleşmenin sorumluluklarından kurtulamayacaklardır. Çünkü onlar, üçüncüsü olmayan iki seçim arasındadırlar: Ya net olan hakikate tutunacaklar ki bu, Yahudi, Hristiyan ve uşaklarının razı olmayacağı bir şeydir. Ya da gazaba uğramışların ve dalalette olanların dinlerine tabi olduklarını ilan edeceklerdir ki bu da apaçık bir hüsrandır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) yoludur." Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.”' Yine Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler; sizden kim dininden geri döner ve kâfir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.” 


Durup iyilik, uzlaştırma ve bağdaştırma çabalarına girmek ise hakka hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ortama ayak uyduranların birçokları, ömürlerinin baharlarını serapların ardında koşarak heder ettiklerini, çabalarını dalaleti güzel gösterme ve hayali süslemelerde harcadıklarını ve güzel şeyler yaptıklarını zannederken geriye gittiklerini bulacaklardır. İşte o zaman pişmanlıktan parmaklarını ısıracaklardır. Öncesinde ve sonrasında işler Allah'a aittir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Allah, kimin fitne(ye düşmesini isterse, artık onun için sen Allah'tan hiç bir şeye malik olamazsın.” 

Eğer bunlar hakka tutunup azı dişleriyle sarılsalardı ve onu korkmadan ve ikiyüzlü davranmadan batılın yüzüne atsalardı, bunun bedelinin mutlaka, -onunla Allah'ı ve iman edenleri aldattıkları; aslında sadece kendilerini aldattıkları- uzlaşmalarda verdikleri çabalardan çok daha az olduğunu bileceklerdi. 


1. Bakara: 120 
2. Bakara: 217 
3. Maide: 41 
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Eğer hakkı yüceltip ikame etselerdi, mutlaka akıllarına gelmeyecek şekilde ve -onları kelepçeleyen, kandıran ve uyuşturan- hesapları kuşatamayacak şekilde bereketler göreceklerdi. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu. Biz de onlara, o zaman yanımızdan büyük bir ecir verirdik. Ve onları mutlaka dosdoğru yola yöneltip-iletirdik.”' 


Ey cihad ehli, yolunuza devam edin, kuşkusuz sizler hak üzeresiniz. Kim sizin kervanınıza katılmayı dilerse, kafile onu kaldırır. Kim de kendisini şüpheler çıkarmak ve engeller üretmekle meşgul ederse, onun cinayeti sadece kendisinedir ve Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Ümmetimden bir taife Allah'ın emrini yerine getirmeyi sürdürür. Onları yüzüstü bırakanlar ya da onlara muhalefet edenler, onlara bir zarar veremezler. Allah'ın emri gelene kadar bu böyle devam eder ve onlar insanlar üzerine galiptirler.” Allah'tan, bizleri de onlardan kılmasını diliyoruz. 


Hamd âlemlerin rabbi olan Allah'adır. 


Ebu Yahya / Hasan Kaid 
15 Cuma Cemadilula 1431 
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